
Albert Beausoleil  Private     9-E-4 

Albert werd op 8 augustus 1920 geboren in Morse 
Fork (New York, VS), als zoon van Joseph en Maria 
Beausoleil (beiden Amerikaans) uit Montreal. Zij 
waren op 12 november 1919 getrouwd in 
Hemmingford,  Quebec. Het was een rooms-katholiek 
gezin en zijn broers waren Pese, Floyd (die diende in 
de Canadese Marine), Maurice en Clovis Beausoleil. 

Hij sprak Engels en Frans en kon ook Frans schrijven. 
Na 7 jaar lagere school verliet hij de schooolbanken 
op zijn 16e, zoals vrij gebruikelijk was in die tijd. Het 
was een sportieve knaap die hield van diverse sporten 
als ijshockey, schaatsen, tennis, poolbiljart en vissen. 
Hij hield van dansen en af en toe een film kijken in de 

bioscoop. Zijn vader had een klein transportbedrijf waar hij gedurende zes 
jaar chauffeur was. 

Hij nam op 26 april 1941 dienst in Montreal. Kort na de mislukte Raid on 
Dieppe in augustus 1942. werd hij ingedeeld bij het regiment Les Fusiliers 
Mont-Royal (FMR). Kort na indiensttreding is hij meerdere malen 
ongeoorloofd met verlof. Ook had hij op een gegeven moment zijn 
uitrusting niet op orde. Hij is zo vaak afwezig dat hij aangemerkt wordt als 
deserteur. Hij krijgt als straf 14 dagen huisarrest (op de kazerne) en krijgt 
daarom geen soldij meer totdat de schade aan zijn uitrusting ($ 58,51) is 
vergoed.  

Hij ging op 11 juni 1942 vervolgens overzees naar  het Verenigd 
Koninkrijk. Na enkele maanden training werd hij op 31 december 1944 
verplaatst naar Noordwest Europa. Hij nam daarna deel aan de verdere 
opmars en heftige gevechten van zijn regiment door NW Europa. 

Albert sneuvelde op donderdag 12 april 1945 op de leeftijd van 24 jaar 
tijdens de strijd om Beilen. Hij werd daarna tijdelijk aldaar begraven 
voordat hij op 21 maart 1946 werd herbegraven in Holten. 

Op zijn grafsteen staat : BELOVED SON OF J.M. 
BEAUSOLEIL. MONTREAL, CANADA 

Zijn medailles waren: 1939-45 Star; France Germany 
Star; Defence Medal; War Medal 1939-45; CVSM & Clasp. 

Zijn moeder werd op 1 mei 1945 onderscheiden met The 
Memorial Bar. 

Hij diende bij Les Fusiliers Mont-Royal (FMR).




