
 

 

Bouley, Raymond.  Lance/Corporal.                                   8-E-16 
 

Raymond Bouley werd geboren op 3 september 1925 in 
Norwich, Connecticut, USA. 

Wanneer Raymond naar Canada verhuisde is niet 

duidelijk. 
Zijn moeder is Yvette Bouley, geboren Bréton. 

Zijn vader wordt in het overlijdensbericht van Yvette 
benoemd, maar wordt dan als ‘Boulay’ geschreven. 

In het militaire paspoort noteert Raymond zelf dat zijn 
moeder weduwe is, dat hij een oudere zuster Louise en 

een oom, René Bréton, heeft. Als woonplaats wordt 
vermeld: Loretteville, Quebec. 

 
Raymond meldt zich aan voor actieve dienst in het Canadese Leger op 17 juli 1944. 

Vastgelegd wordt dat hij tweetalig is, Engels en Frans. Hij is naar school gegaan in 
Quebec City en heeft tien jaar volgemaakt. Hij heeft gewerkt in een hotel als ‘commis 

d’hotel’, een soort junior functie en als ober.  
Zijn keuringsrapport vermeldt alleen de standaard gegevens: 1,65 m groot, 59 kg 

zwaar; bruine ogen en bruin haar. Bijzonderheden: geen. Fit voor actieve dienst. 

 
Raymond begint zijn militaire tijd in het 

districtsdepot in Lauzon, Quebec. 
Na enkele weken in het depot in Lauzon wordt 

Raymond overgeplaatst naar de basistraining in 
Montmagny, Quebec. Hier krijgt hij twee maanden 

een infanterietraining. 
Het vervolg hierop krijgt hij in Valcartier, Quebec, 

waar hij per 30 september 1944 in de sterkte wordt 
opgenomen.  
(Op de lijst van de aanwezige militairen bijgeschreven; 

voor aanwezigheidscontrole) 

 
Van 9 tot 12 december 1944 krijgt Raymond verlof. 

Bij zijn terugkeer wordt hij ingedeeld bij het 1ste TRG (Training) Brigade en moet hij 
zich melden in Camp Debert, Nova Scotia. Dit is de grote verzamelplaats voor troepen 

die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk zullen maken. Op 22 december 1944 
meldt Raymond zich daar. 

 
Toelichting: 
Camp Debert was de laatste verzamelplaats voor 

eenheden die vanuit Halifax vertrokken en de 
locatie waar de meeste troepen hun persoonlijke 
wapens ontvingen en ermee trainden. Hiervoor 

was een groot munitiedepot gebouwd, evenals 
uitgebreide schietbanen. 

De verschillende eenheden arriveerden in Camp 
Debert vanuit heel Canada en werden 

georganiseerd in grotere formaties voordat ze per 
trein naar de troepenschepen in Halifax werden 
vervoerd, meestal 's nachts in het donker. 

Inspectie troepen Valcartier 



 

 

Tijdens de Kerstdagen van 1944 zit Raymond, en de rest van het contingent, op een 
troepenschip naar het Verenigd Koninkrijk waar ze op 31 december ’44 aankomen. 

Daar wordt hij, net als vele anderen, ingedeeld bij een aanvullingsbataljon. 
 

In 1945 zijn er weinig aantekeningen gemaakt in het dossier van Raymond. 
 

Half januari 1945 wordt hij dan opgenomen op de reservelijst van het regiment Les 
Fusiliers Mont-Royal (FMR). 

De oversteek naar het vasteland van West-Europa maakt hij 10 februari ’45. In het 
dossier van Raymond staat dat hij per vliegtuig naar Duitsland is gegaan. 

 
In het oorlogsdagboek van de FMR is 15 februari 1945 genoemd als dag dat hij ‘in het 

veld’ bij het regiment aankwam. Opvallend is dat zijn legernummer niet goed is 

vermeld. Genoteerd is E-102064 wat eigenlijk E-102164 zou moeten zijn. 
 

 

Op 7 april ’45 wordt hij gepromoveerd tot Lance/Corporal. 

 
De fatale dag voor Raymond is 29 april 1945: ‘Killed in Action’. 

Die dag is voor meerderen van het regiment fataal. 
Het oorlogsdagboek meldt: 

 

 
 

Op die dag moeten de FMR het plaatsje Munderloh, ten westen van Delmenhorst (D), 
zuiveren om de toegangsweg naar Oldenburg aan de zuidoostzijde veilig te stellen. 

 
 

 



 

 

 
Lance/Corporal 

Raymond Bouley zal 
één van de zeven 

slachtoffers geweest 
zijn van de 

vijandelijke 
sluipschutters. 

 
Hij krijgt een tijdelijk 

graf in de buurt van 
Kirchhatten. 

 

 
 

Op 12 maart 1946 krijgt hij zijn definitieve rustplaats in Holten op de CWGC 
Canadese Begraafplaats. De grafreferentie is: 8-D-16. 

 
Toegekend worden hem: 

de 1939-1945 Star; de France-Germany Star; de War Medal 1939-1945 en de 
Canadian Volunteer Service Medal met gesp. 

 
Zijn familie heeft zijn grafsteen laten voorzien van de volgende tekst: 

Il est ne d’une race fiere, 
beni fut son berceau. 

Le ciel a marqué sa carriere 
dans un monde nouveau. 

Ou se repose notre héro. 

 
 

Vrij vertaald: Hij werd geboren uit een trots geslacht, 
 zijn wieg was gezegend. 

De hemel markeerde zijn loopbaan 
in een nieuwe wereld. 

Waar onze held nu rust. 
 

Eén opvallende bijlage is in het dossier van Raymond nog te vinden: 
een melding naar het Amerikaanse Consulaat in Ottawa dat een Amerikaanse 

staatsburger is gesneuveld in Canadese dienst. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Bronnen: 
www.cwgc.org; www.ancestry.com; www.canada.ca/library-archives; project ’44.  


