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‘ W Alice , de zus van Albert, herinnerde zich
,X / 4// in mei 1995:

Mijn broer Albert.

V-Day was hier eindelijk en het was heerlijk. We namen
deel aan de juichende menigte in de binnenstad. Toronto
had nog nooit zo vriendelijk vreemde handen geschud,
dat alls in de opwinding en vreugdevolle opluchting. Je
vrouw Maxine, mam en ik spraken over jou in de
wetenschap dat je de laatste tijd door een aantal zeer
moeilijke bittere gevechten had doorgemaakt. We
vertelden elkaar dat je in orde moest zijn. De gevechten
waren meer dan een week geleden gestopt. We zouden
inmiddels gehoord hebben als er iets mis was, toch? In
je laatste brief vertelde je van de vriendelijkheid van het
Nederlandse volk tegen hun bevrijders en dat iemand je
sokken had gegeven en je was daar zo blij mee.

De boodschap met het gevreesde telegram kwam de
volgende ochtend :

Op 28 april 1945, dienende bij de Governor General's
Footguards , Albert Brady , W.J. Sullivan , A.J. Buhlman ,
A.V. Roop en H.J. Webster kregen een voltreffer op de
tank en allen waren op slag dood.



We waren allemaal in diepe shock, niet in staat om het
verlies van een geliefde zoon en broer en een man, die

slechts 21 jaar oud was, te begrijpeﬁ}.

Hoewel ik bengezegend met een geweldige man Tom,
die je kende, maar al te kort, voor het naar Europa te
gaan en vier fijne kinderen, ben je altijd in mijn

gedachten gebleven .

De tankbemanning - allen begraven in Holten




