
Pte Franklin Joseph Crook                  2-F-15 

 

De wereld was gezegend toen Franklin Joseph werd geboren op 13 juni 1921 als zoon 

van Seymour (Engels) en Catherine Crook (Belgisch), uit Thorburn, Pictou Co., Nova 

Scotia.  

Hij groeide op de boerderij van MacLellan op en had een broer Lawrence en drie 

zusters Martha, Patricia en Catherine. Zijn religie was rooms- katholiek. Frankie kreeg 

de kans om een twee-klassige school te volgen in Greenwood, Pictou County. Het was 

4 mijlen lopen heen en terug voor de kinderen Crook om de school te bezoeken.                                                

Soms wanneer er te veel sneeuw lag, konden zij er niet per voet komen en gingen 

dan per paard en wagen. Frank hield er op zijn vijftiende van om zaterdagsavond te 

gaan dansen, ook hield hij van vissen, paardrijden op hun boerderij en had een 

speciaal talent om hout te bewerken. Hij gaf de voorkeur aan de naam Frank of 

Frankie in tegenstelling tot Franklin en hield ervan zijn zusters te plagen. 

Frank wilde graag  voor zijn land het leger in gaan. Voor de oorlog was Frankie 

bosarbeider en had talent om dingen uit hout te maken. Hij werkte in de bossen 

samen met zijn neef Seymour. De twee trokken veel samen op en vochten beiden 

voor hun land in de 2e Wereldoorlog, maar wel in verschillende regimenten. Zoals 

veel jonge mensen die overzee gingen werden hun ideeën en indrukken ingrijpend 

gewijzigd door de oorlog. Na in actie te zijn geweest liet Frank zijn familie thuis weten 

niet de kranten of de radio te geloven omdat zij het verhaal anders vertelden dan het 

in werkelijkheid was. Hij was een hardwerkende soldaat altijd bezig met acties en 

schuilend in de loopgraven. Frank diende in Canada, Engeland, Italië en Noordwest 

Europa. Hij had ook te maken met het tragische verlies van zijn beste vriend. Zijn 

leven was moeilijk en zwaar, maar Frank was een held voor velen, speciaal voor W.N. 

Smith Watt en Luitenant Charles Irving. In 1944, weerstond de dappere Frankie, toen 

hij in Italië was de vijand en redde daarmee het leven van deze twee belangrijke 

mannen. Deze heroïsche daad leverde hem een granaatscherf in zijn rug op en hij 

keerde niet eerder dan in december 1944 aan het front terug. 

Frank ontmoette ook Mary Connelly en trouwde haar toen hij in England was. Zij 

vertrok in 1944 met speciale toestemming van haar schoonmoeder naar Canada. 

Ongelukkigerwijs waren Frank en Mary  niet in de gelegenheid om de rest van hun 

leven bij elkaar te zijn, want Frankie sneuvelde op 14 april 1945, drie weken voor het 

einde van de. Hij was slechts 23 jaar. 

‘Ik had het genoegen om zijn jongste zuster Catherine te ontmoeten tijdens mijn 

onderzoek. De levens van de familieleden  werden dramatisch gewijzigd. Ze was een 

van de jongsten en kreeg niet echt de kans om haar broer Frankie goed te leren 

kennen. Zij wees mij op een verhaal uit zijn kindertijd toen de moeder van Frankie 

een aantal muizen vond in een lege lade in de schuur. Zijn moeder gooide ze 

onmiddellijk naar buiten, iets waardoor Frankie totaal van slag was. Hij dacht dat hij 

ze als huisdieren kon houden. ‘Ondanks dat ik niet de kans kreeg om Frankie 

persoonlijk te kennen was hij een buitengewoon geliefd persoon. Hij werd 

omschreven als een wonderboy en gewaardeerd door iedereen’. 

Catherine en haar familie hadden genoeg inkomsten om ook naar het graf van 

Frankie te gaan. Zij reisden een aantal jaren geleden naar de Canadese begraafplaats 



in Holten om een groet te brengen aan hun broer, die ze nooit echt hadden leren 

kennen en niet mee op gegroeid waren. Ik ben zeer vereerd om de gelegenheid te 

krijgen om mijn leven te verrijken met het verhaal van Frankie en klein beetje 

dichterbij een held te komen. ‘Hier vandaag  voel ik me niet alleen bevoorrecht maar 

ben ik me ook meer bewust wat het leven van een soldaat inhield in de oorlog. 

Frankie was een voorbeeld van onze hardwerkende dienende soldaten. Canadese 

soldaten mogen nooit vergeten worden en wij zullen ons ervan vergewissen dat de 

vlam van het gedenken voor eeuwig wordt doorgegeven aan toekomstige generaties.’ 

Wij herinneren jou Frankie Joseph Crook, en ik zal jou nooit vergeten. 

Geschreven door en voorgelezen bij het graf door Jenna White uit Pictou N.S.  

Youth delegate 60th Anniversary Netherlands Pilgrimage 

Mei 2005 

 

Frankie is tijdelijk begraven in de Achterhoek bij Wilp. Hij werd herbegraven op 26 

januari 1946 in Holten en zijn graf werd geadopteerd door een familie uit Apeldoorn.  

Op zijn grafsteen staat: He is not dead, He is just away. With a cherry smile. And a 

wave of the hand. R.I.P. 

Zijn medailles zijn: 

39-45 Star; Italy Star; France-Germany Star; Defence Medal ; War Medal ; CVASM & 

Clasp 

 

 


