Richard Earl Cross, Lance Corporal 04 E 06

28 Company Canadian Forestry Corps

De tweede wereldoorlog (1939-1945) was de
oorzaak van de dood van vele Canadese jonge
mannen. Deze Canadese soldaten waren zoon,
broer en of echtgenoot van de achterblijvers.
Het eerste Canadese leger speelde een
belangrijke rol bij de bevrijding van de
Nederlanders die geleden hadden onder intense
honger en ontberingen tijdens de Duitse
bezetting. We moeten blijven herdenken dat
deze dappere soldaten hun jonge leven hebben
gegeven voor de vrijheid van anderen.

Persoonlijke informatie

Richard Earl Cross werd geboren op 13 augustus1921 in
Conquerall Mills, Lunenburg Co., Nova Scotia, Canada.
Zijn ouders waren Estelle Rosamund Bailey-Cross(1891-
1977) en Otto Bordman Cross(1885-1962). Ze trouwden
op 21 december 1918 in Bridgewater, Lunenburg, Nova
Scotia. Richard had een oudere zus, Margareten drie
jongere broers. Hij was Luthers, vrijgezel en had als a
beroep houthakker. OTTO sompmAN caoss




Richard bezat een fiets die hij deelde met zijn broers
(zie foto waarop hij samen met zijn zus staat) In de
herfst van 1941 kocht hij een oude auto (een
Whippet) . Deze auto had veel onderhoud nodig (zie
foto).

THE CROSS HOUSE IN MIDVILLE



Militaire loopbaan

Zijn vader was houthakker en Richard, die opgroeide in landelijk Nova Scotia, werkte
vanaf jonge leeftijd samen met zijn vader en broers in de houtkap. Hij deed dit om
zijn familie financieel te ondersteunen. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom hij
zich aanmeldde voor het bosbouw corps. Zonder militaire opleiding en drie maand
voor zijn 21e verjaardag ging Richard Earl Cross op 8 mei, 1942 het leger in met
Service nummer F/30606, Regiment: Canadian Forestry.

Laatse dag

Richard overleefde alle verschrikkingen van de oorlog en stierf helaas na de oorlog op
24 jarige leeftijd. Hij reed in een watertruck in het Duitse Hartz gebergte. De
vrachtwagen waarin hij reed op 27 oktober 1945, slipte op een natte weg en ging
over de kop. Er werd meteen medische hulp geboden , maar hij was op slag dood.
Zijn compagnon, soldaat William Wright kwam er zonder verwondingen vanaf. Het
onherstelbare verlies was zwaar voor de familie, omdat hij snel thuis zou komen. Zijn
commandant schreef in een brief naar zijn ouders met lovende woorden over hem. Hij
roemde zijn kwaliteiten als onderofficier en noemde hem een vriend van zijn
strijdmakkers.

Begrafenis informatie

Hij werd tijdelijk in Duitsland begraven en een paar maand later herbegraven op de
begraafplaats in Holten in Nederland.

1394 mensen liggen begraven op de begraafplaatsin Holten. Deze 1394 mensen
hebben hun leven gegeven zodat wij in een land zonder oorlog kunnen leven. We
hebben geen medailles of onderscheidingen voor Richard Cross kunnen vinden. De
soldaten die hier begraven liggen hebben hun leven gegeven om een land te
bevrijden dat 5 jaar onderdruktis geweest. De begraafplaatsin Holten is de op twee
na grootste militaire begraafplaats in Nederland..Richard ligt begravenin IV.E.6.



In herinnering
Aan korporaal Richard Earl Cross|

Wij willen u bedanken voor wat u voor ons heeft gedaan. U heeft het ultieme offer
gebracht en dat op zo'n jonge leeftijd. Wij erkennen u als een soldaat die voor zijn
land vocht, zodat de mensen van daag de dag in vrede en harmonie kunnen leven.
Dank u voor uw inzet. U en uw kameraden zullen altijd in onze gedachten zijn.

Hoogachtend,
Joel & Thomas
Dank

Wij willen u speciaal bedanken, Donna Cooper, voor de herinneringen en foto’s die
ze ons van haar oom Richard gegeven heeft. Deze herinneringen en foto’s werden
haar gegeven door Richard’s zus (haar moeder) en zijn broers. Helaas werd Donna
geboren toen haar oom in Europa vocht en heeft ze hem nooit mogen ontmoeten.

We willen ook graag het DesBrisay Museum, Bridgewater, Nova Scotia bedanken voor
de foto van het overlijdensbericht en de foto van de grafsteen. En dat zij contact
hebben opgenomen met de familie. Dit project zou zonder hen niet afgemaakt
hebben kunnen worden.

Gedicht door een jonge Richard Cross

Na de dood van Richard’s zus Margareth, vond de familie een met zorg opgevouwen
stuk papier in haar bijbel. Op dit papier stond een gedicht dat Richard had geschreven
toen hij twaalf jaar oud was. Zijn zus heeft het 80 jaar lang zorgvuldig bewaard.

Gedicht: Zie volgende blz.

Geschreven voor de Burlington - Apeldoorn uitwisseling door Joel Van Gemert
(Burlington, Canada) en Thomas Belt (Apeldoorn, Nederland)






