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Roger Palmer Devos werd geboren op 26 
mei 1915, als zoon van Camille en Emily 
Fermin-Devos in Izegem, België. De eerste 
drie jaar van zijn leven waren de laatste drie 
jaar van de Eerste Wereldoorlog. Terwijl 
kinderen in Canada door de  geluiden van 
bliksem en donder heensliepen, waren 
Roger's dagen en nachten in het door 
Duitsland bezette deel van België gevuld 
met de geluiden van het gebrul van het 
kanon en de exploderende granaten. Mary 
De Cloet van Langton leende een brief van 
Belgische familieleden die deze periode 
hebben meegemaakt. Een citaat: “De 
Duitsers hadden alles meegenomen behalve 
een paar koeien die in de buurt waren 
achtergelaten. We verstopten onze laatste 
koe twee dagen in het bos. Er zijn geen 
paarden meer, slechts een paar ossen, dus 
het was moeilijk om het land te ploegen of 

te bewerken en de ossen die overblijven 
hebben een zwaar leven. De kerken werden gedynamiteerd. Onze neef en zijn 
vrouw werden geraakt door een granaat. Hij is kreupel en zij ligt nog in het 
ziekenhuis. De baby werd geraakt terwijl hij op de schoot van zijn moeder zat. 
Het stierf.”


Roger deelde het gezinsleven met twee broers, Nestor en Julius, en drie 
zussen, Florin, Julia en Marietta. Nadat zijn moeder was overleden, vertrokken 
hij, zijn vader en stiefmoeder in 1924 naar Canada en werden in 1930 
genaturaliseerd. 


Hij woonde in Clear Creek toen hij Stella Isabel Baird van Clear Creek 
ontmoette, dochter van Robert Baird en Amelia Thompson. Ze trouwden op 7 
januari 1937 in Fairground en zouden één zoon krijgen, Roger Camiel Devos. 
Roger meldde zich op 7 september 1944 aan in Red Deer, Alta., wat aangeeft 
dat hij een balie-operator was, een lid van de rooms-katholieke kerk en dat 
zijn hobby's schaatsen, hockeyen, honkbal kijken, kleine mechanica en lezen 
waren. Of hij nu uit vrije keuze of noodzaak was, hij werd overgeplaatst naar 
het Essex Scottish Regiment wiens thuisbasis Windsor, Ontario was. 


Op 19 augustus 1942 hadden de Canadezen – met de Essex Schottish – 
deelgenomen aan de landingsoperatie op de havenstad Dieppe, Frankrijk. Het 
was een verwoestende mislukking met meer dan 900 Canadezen gedood, het 
Essex Scottish Regiment leed aan 121 dodelijke slachtoffers. Het zou twee jaar 
duren voordat het regiment weer op krachten zou komen en weer in 



gevechtsvorm zou komen. Het was tijdens deze fase dat Roger zich bij het 
regiment voegde. Hij kreeg servicenummer A/6195.


Daarmee kwam hij in oktober 1944 in Europa aan. In de tussentijd waren de 
Essex Scottish met de 3rd Canadian Division in juli 1944 op de stranden van 
Normandië geland toen de Canadezen hun opmars door Frankrijk, België en 
Nederland begonnen.


Februari 1945: De Canadezen en Britten rukten langzaam op door de dennen 
van het Reichswald-bos totdat ze op 21 februari de geroemde Siegfriedlinie 
kraakten. De Duitse verdediging over het Hochwald en de Balberger-hoogten 
blokkeerde nog steeds de weg naar de Rijn. De aanval op deze formidabele 
posities werd op 26 februari gelanceerd door de 2e en 3e Canadese 
infanteriedivisies en de 4e gepantserde divisie. De opmars was een kwellende 
herhaling van de slag bij Reichswald. Gehinderd door regen en modder, kregen 
ze te maken met felle vijandelijke tegenaanvallen. Het duurde tot 4 maart om 
de vijand van beide doelen te bevrijden. Tijdens de maand van de gevechten 
had het Eerste Canadese Leger de oevers van de Rijn bereikt - de laatste grote 
lijn van de Duitse verdediging. De kosten waren 15.634 Canadezen gedood, 
gewond of vermist.


Op de ochtend van 1 maart vielen de Essex Scottish het Hochwald aan. 
Ondanks hevig artillerie- en machinegeweervuur en een sterke Duitse 
verdediging, was de 'C' Company onder bevel van waarnemend majoor Fred 
Tilston in staat voet aan de grond te krijgen en de andere compagnieën in 
staat te stellen de positie te verstevigen. De volgende operatie was de vangst 
van Xanten op 8 maart en dit was niet veel gemakkelijker met 119 slachtoffers 
in vergelijking met 138 in de Hochwald. 


Na een periode van rust werd het bataljon terug naar Nederland verplaatst. 
Met de vijand in terugtocht, gingen de gebeurtenissen snel. Op 14 april 
veroverden de Essex Schottish de brug naar de oude binnenstad van 
Groningen. Het was waarschijnlijk tijdens de gevechten om deze brug in te 
nemen dat Roger ernstig gewond raakte. Hij werd op 10 april naar het 
ziekenhuis in Lochem, Nederland gebracht en stierf daar op 11 april 1945. Hij 
werd tijdelijk begraven in de buurt van het ziekenhuis, en later werd zijn 
lichaam overgebracht naar de Holten Canadian War Cemetery in Nederland.


Roger rust 330 kilometer van waar hij geboren is.

Onderscheidingen:

1939-45 Star

Italy Star

Canadian Volunteer Service Medal
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