
Duguay, Arthur Joseph.  Lance Corporal                    5-E-1        
 
Geboren: 27 april 1912 te Pokemouche, New 

Brunswick 

Zoon van Sylvestre en Marie H. Duguay, geboren 
Landry. 

Een Rooms-Katholiek, franstalig gezin. 
 

Arthur had bij indiensttreding nog vier broers en zes 
zussen. Twee broertjes en twee zusjes waren eerder 

al jong overleden. 
Zijn keuringsrapport vermeldde dat hij 1,80 m groot 

was en ongeveer 77 kg woog. Hij had grijze ogen en 
bruin haar en geen verdere bijzondere kenmerken. 

 
Arthur was met school gestopt toen 

hij 16 jaar was. 
Hij wist wel van aanpakken want 

toen hij zich voor het leger 

aanmeldde had hij al meer dan 10 
jaar gewerkt voor “Canadian Pulp & 

Paper”.  Opvallend is een extra 
notitie dat hij als houthakker 

(lumberjack) had gewerkt. 
Van 1928-1933 in de zomer en van 

1928 tot 1940 ook in de winter. 
 

Het was ook niet verwonderlijk dat hij bij zijn aanmelding, op 24 november 1941, 
de voorkeur had uitgesproken bij het “Forestry Corps”. (Bosbouwcorps) 

 
Ter verduidelijking: 
Het Canadian Forestry Corps was een korps van het Canadese leger met specifieke 

opdrachten, met eigen insignes en tradities. Het had tot taak de geallieerde legers tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in Europa van het nodige hout te voorzien. 

Het Canadian Forestry Corps werd in 1920 ontbonden. In 1940 werd het opnieuw opgericht 
en weer ontbonden in 1945. 
 
Ook heeft hij gemeld dat zijn baan ‘Mechanic Diesel & Gas Engine Operator’ was. 

De kennis en vaardigheden hiervoor zou hij in de praktijk opgestoken moeten 

hebben. 
Voor zijn militaire carrière kreeg Arthur eerst de 

basistraining infanterie in kamp No.45 Sorel, 
Quebec. 

Daar zou hij blijven tot midden maart 1942.  
 

De vervolgtraining kreeg hij in Farnham, 
Quebec, bekend als A12. Opleidingscentrum 

voor alle infanterie functies. 
In afwachting van zijn verscheping kreeg Arthur 

in april 1942 een week verlof en werd op papier 
ingedeeld bij een aanvullingseenheid.  

 Farnham 



Op 2 mei ging hij in Halifax scheep naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij op 12 mei 

1942 aankwam.  
Dan volgden er oefeningen en oefeningen en oefeningen. Blijkbaar viel hij positief 

op want per 1 december 1942 mocht hij zich Lance-Corporal noemen. 
 

Zoals te verwachten was voor iemand die de Engelse taal maar matig beheerste 
werd Arthur ingedeeld bij een franstalig regiment, in dit geval Les Fusiliers Mont-

Royal. 
Per 21 augustus 1942 werd hij in de sterkte daarvan opgenomen. 

 
Van het jaar 1943 was in zijn servicerecords amper wat te 

vinden. 

Een “good conduct”  badge werd hem toegestaan in 
november 1943. De aantekening daarbij: “op eigen 

verzoek”.  
 

Ook op eigen verzoek werd hij per 19 januari 1944 teruggezet naar “Private”. 
Hij kreeg de Canadian Volunteer service Medal toegewezen met gesp voor zijn 

vrijwillige en overzeese dienst. 
Per 10 juni 1944 werd hij weer Lance-Corporal, een paar weken voor de oversteek 

naar Normandië.  
Hier kwam Arthur op 6 juli 1944 aan. 

Van de verdere gebeurtenissen van Arthur is in zijn records niets te lezen. 
Ongetwijfeld maakte hij de hele opmars van het regiment mee. 

 
De eerste aantekening  in zijn dossier stamt van 26 maart 1945. Het betrof een 

verlof van 9 dagen die hij doorbracht in Engeland. 

Op 7 april was hij weer terug bij zijn eenheid. 
Dan enige aantekeningen uit de War Diary van Les Fusiliers Mont-Royal die 

ongetwijfeld ook voor Arthur Duguay van toepassing zijn. 
 

7 april is een opmerkelijke datum voor Holtenaren en Markelose inwoners. De 
gevechten om de Schipbeek over te steken waren volop bezig. 

Op 8 april werd een bruggenhoofd gevestigd aan de zijde van Holten en kon de 
opmars voortgezet worden. 

Op 9 april in de late namiddag werden de infanteristen vervoerd naar de bossen ten 
noorden van Holten om de ontdekte V1 lanceerinrichting te bezetten. 

Dan gaat het snel verder richting het Noorden, op 10 april 1945 zijn ze al in de 
buurt van Beilen. 

Op 12 april 1945 was ook Beilen vrij. Enige dagen rust, gelegenheid tot douchen 
voor de manschappen en onderhoud te plegen aan wapens en voertuigen. 

 

In de nacht van 14 op 15 april 1945 verplaatste het regiment zich naar de zuidkant 
van de stad Groningen om de Essex Scottish af te lossen. 

Daar wachtte hen een moeizame strijd. De straatgevechten op zo’n grote schaal in 
de stad, waren volgens de War diary voor de Fusiliers Mont-Royal totaal nieuw. 

Een aparte melding werd gemaakt van het sneuvelen van majoor G. Bergeron. Voor 
de overige verliezen werd de term “gematigd”gebruikt. 

 
Voor Arthur Joseph Duguay wordt 16e april 1945 als sneuveldatum genoemd. 

  



Op die dag werd wel gemeld dat een motorordonnans, die de carrier van de 

commandant vergezelde, werd gedood door een sluipschutter. 
Van verdere slachtoffers werd geen melding gemaakt. Wel dat er circa 300 

krijgsgevangenen werden genomen. 
 

Na enige dagen rust gaat het regiment Duitsland in. Voor hen zullen nog moeilijke 
dagen volgen. 

De opmars in Noordwest Duitsland zou nog velen het leven kosten. 
 

Arthur Joseph Duguay kreeg een tijdelijk graf in Eelderwolde. 
Zijn definitieve rustplaats is in Holten. Referentie: 5-E-1. 

 

Toegekend werden hem: 
1939-1945 Star; France-Germany Star; Defence Medal; War Medal 1939-1945 en 

de Canadian Volunteer Service Medal met gesp. 
 
 

  

  

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
         


