
Earl K. Eby    Sergeant      07 D 9 

Tijdens een toevallige ontmoeting met 
een medebezoekster aan de Canadese 
Begraafplaats in Groesbeek in mei 2023 
bleek zij al langere tijd op zoek te zijn 
naar een foto van Earl Eby. Gelukkig 
hadden wij in ons archief van het 
Informatiecentrum een foto van hem die 
ik haar gemaild heb. Omdat er nog geen 
levensverhaal was vormde dit een mooie 
aanleiding dat te gaan schrijven. 

Earl Kress Eby werd op 20 januari 1912 
geboren als zoon van Nelson en Lillian 
Elizabeth Eby (geboren Schrank). Ze 
wonen dan in Radisson, Saskatchewan. 
Vader Nelson is smid. Het is een vrij 
groot gezin met 3 jongens en 5 meiden. 
Ze behoren tot de protestantse United 
Church of Canada. Na de lagere school 
gaat Earl werken als assistent 
machinebediende in een leerlooierij in 
Toronto. Hij trouwt in 1935 in Toronto 

met een Schotse, Helen O’Donell Keir. Ze 
krijgen twee zoontjes, Robert en David. 

Earl is 28 als de oorlog Canada in zijn grip krijgt en hij meldt zich aan bij het 
leger op 10 juli 1940. Uit zijn keuring blijkt dat hij 1,65m lang is, 58 kg weegt, 
groengrijze ogen en blond haar heeft. Hij wordt ingedeeld bij de Argyll and 
Sutherland Highlanders of Canada (Princess Louise’s) en krijgt zijn militaire 
training in Canada. 

Toen in mei 1940 de val van Frankrijk op handen was, keek Groot-Brittannië al 
snel naar Canada om extra troepen te leveren aan strategische locaties in 
Noord-Amerika, de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied. Naast de 
Canadese torpedobootjager die al in 1939 paraat was, leverde Canada vanaf 
mei 1940 troepen om te helpen bij de verdediging van West-Indië met 
verschillende compagnieën die gedurende de oorlog in Bermuda, Jamaica, de 
Bahama's en Brits-Guyana dienden.  
Ook Earl behoorde tot die troepen, hij was van september 1941 t/m december 
1942 gelegerd op Jamaica. Tijdens zijn verblijf daar werd op 30 september 
1941 dochter Eleanor geboren. 
Wat minder mooi was aan zijn tijd op Jamaica is het voorval waar hij bij 
betrokken was. Op 28 juni 1942 raakte hij ernstig gewond. Hij wordt met een 
diepe snijwond aan het hoofd opgenomen in een ziekenhuis in Kingston. De 
verwonding was dusdanig serieus dat gevreesd werd voor blijvende invaliditeit. 



Over het ontstaan van de verwonding verklaarde Earl dat hij samen met twee 
andere soldaten op weg was naar hun kamp toen ze plotseling uit het niets 
werden aangevallen door een aantal onbekende lokale bewoners. Er ontstond 
een vechtpartij waarbij Earl op het hoofd is geraakt (hij weet niet waarmee). 
Hij merkte daarna dat hij een snijwond had en bloedde. Snel zijn ze medische 
hulp gaan halen. Over het lot van zijn maten en de lokale inwoners werd 
helaas verder niets vermeld. 

Zijn eenheid wordt teruggeroepen naar Canada want ze zijn nodig op het 
Europese strijdtoneel. Op 28 juli 1943 komt hij aan in het Verenigd Koninkrijk. 
Hij wordt meteen bevorderd tot Lance Corporal. Zoon John wordt 17 
september 1943 geboren, hun tweede kind waar hij bij de geboorte niet 
aanwezig is. Bijna een jaar later, op 23 juli 1944 vertrekt hij naar het front in 
Frankrijk. Opvallend is dat hij dan wordt teruggezet in rang tot private. Alweer 
zo’n 3 weken later is hij weer terug in het VK om weer drie weken later weer in 
Frankrijk terug te zijn. Het is dan 6 september 1944 en het regiment heeft 
zojuist drie Duitse lanceerinrichtingen veroverd in de buurt van St. Omer.  

De Argylls zijn in het najaar van 1944 betrokken bij hevige gevechten, de Slag 
om het Leopoldkanaal en de Slag om de Schelde. Daarna volgen enige 
maanden relatieve rust in Noord-Brabant. Eind februari 1945 laait de strijd 
weer op tijdens de opmars van de geallieerden door het Rijnland en de 
oversteek van de Rijn. Begin april 1945 komt het regiment bij Terborg 
Nederland weer binnen en trekt naar het noorden via o.a. Lochem en Almelo.  

Men trekt verder op door Noordwest Duitsland via Meppen naar Friesoythe. 
Hier is het regiment betrokken bij een wraakactie waarbij 90% van de stad 
verwoest wordt. Enkele kilometers ten noorden van Friesoythe ligt het 
Küstenkanal, waar verbitterd strijd wordt geleverd. Hier volgt een gedeelte uit 
het oorlogsdagboek van 21 april 1945: 

“Het begon rond middernacht te regenen en bleef de hele nacht gestaag 
gieten. Onze mannen die zich in de buurt van de beek zich hadden ingegraven, 
brachten een bijzonder onaangename nacht door, blootgesteld aan vijandelijk 
vuur en de elementen. De mannen kregen 's ochtends een portie rum, als 
versterkertje na de beproeving van de nacht. Kort na het eerste licht liepen 
verschillende verkenningspatrouilles langs de oever van de rivier, en merkten 

Verwoeste	brug	en	Baileybrug	over	het	Küstenkanal,	april	1945



op dat alle bruggen waren opgeblazen en dat de andere oever bezet werd door 
de vijand. Meer verrassend oorlogsnieuws kwam 's ochtends van andere 
fronten: de Russen spoedden zich naar Berlijn en waren slechts 16 mijl van het 
hart van de stad verwijderd, en slechts 45 mijl scheidden de oostelijke en 
westelijke geallieerden van elkaar op de centrale sector van het front. Het 
nieuwe offensief in Italië was ook zeer succesvol, de Britse en Amerikaanse 
legers waren doorgebroken en trokken door de Po-vallei. Onze eenheden 
zouden 's middags de rivier oversteken en daarvoor werden aanvalsboten 
gevorderd. Het hoofdhoofdkwartier stak het kanaal over. De afgelopen dagen 
waren onder ons veel slachtoffers gevallen. Bij deze specifieke operatie waren 
onze ervaren onderofficieren de belangrijkste slachtoffers, en het aantal 
dodelijke slachtoffers was verhoudingsgewijs groot. Verschillende sergeants, 
van wie de meesten met het bataljon uit Normandië waren gekomen, werden 
gedood, waaronder sergeants Eby, Cosby, Magee, Wheaton en Glavin.” 

Dat de strijd rondom Friesoythe erg hevig was die laatste dagen van de oorlog 
blijkt o.a. uit de grote tijdelijke Canadese begraafplaats die daar is geweest 
tijdens en na de oorlog. Eby lag daar met 106 andere Canadezen tijdelijk 
begraven. 

Nadat zijn weduwe is ingelicht over zijn overlijden, schrijft ze een 
bedankbriefje aan het leger en prijst hen voor hun goede en efficiënte 
administratie en afhandeling van de nalatenschap van Earl. 

Op 9 maart 1946 wordt Earl Kress Eby herbegraven op de Canadese 
Begraafplaats te Holten. Hij rust in plot 7, rij D, graf 9. 

Onderscheidingen: 
1939-45 Star 
France & Germany Star 
Defence Medal 
War Medal 
Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 
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