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Sapper Andrew Ford overleefde de hel bij de Raid on Dieppe in 1942,
maar werd op 7 april 1945 toch dodelijk getroffen bij de oversteek van de

nietige Schipbeek bij Holten.

A Andrew Ford werd op 10 maart 2019 geboren in Corinth,

- Ontario. Toen hij op 8 februari 1940 zich aanmeldde voor
het leger, woonde hij in St Thomas, Ontario. met zijn
moeder Hazel O. Ford en zijn twee jongere broers Donald
Eugene en John Mills Ford. Waar zijn vader Earl Ford toen
verbleefis onbekend. Het gezin van Andrew behoorde bij
de Latter Day Saints Church. Andrew had op 15-jarige leeftijd
school verlaten na het behalen van “grade” 8. Hij had na
schooltijd ettelijke baantjes gehad en het is niet duidelijk
wat hij wilde gaan doen na terugkeer uit de oorlog.

Hij hield van boksen en speelde rugby. Daarnaast kon hij
met zijn trompet anderen ook goed vermaken. Andrew had
van 1936 tot en met 1939 een opleiding gevolgd in een
machinewinkel in St Thomas.

Na een haljaar opleiding in Canada werd Andrew al op 22 augustus 1940 ingescheept
voor een opleiding in het Verenigd Koninkrijk, waar hij 5 september aankwam. Hij
was een van ca 1700 mannen, die naar Engeland terug konden keren na de mislukte
Raid on Dieppe. Bij die aanval werden op 19 augustus 1942 ruim 6000 voornamelijk
Canadese mannen ingezet, nog geen 30% kon na de bittere strijd op de kust bij
Dieppe een veilig heenkomen vinden.

Na die operatie werd de training van Andrew in Engeland hervat en werd hij
uiteindelijk op 6 juli 1944, een maand na D Day, weer naar Frankrijk verscheept om
de geallieerde opmars in West-Europa te ondersteunen.



Begin april 1945 was deze opmars grotendeels volbracht, de Canadezen hadden het
midden van Nederland bereikt en Andrew was met zijn eenheid in de buurt van
Holten, daar moest het, door de Duitsers zwaar verdedigde riviertje de Schipbeek
overgestoken worden. Aangezien de Duitsers de brug hadden opgeblazen, gebruikten
de eerste bevrijders bootjes voor de oversteek, daarbij werd Andrew op 7 april 1945
door een voltreffer dodelijk getroffen. Hij werd de volgende dag op een honderdtal
meters van de Schipbeek tijdelijk begraven, samen met 10 andere lotgenoten. Op 16
december 1945 werd hij als één van de eersten definitief begraven op de Canadese
begraafplaats te Holten. Hij ligt dan ook in de eerste rij in het zevende graf op dit
Ereveld.

Zijn medailles: 1939-45 Star, France Germany Medal, Defence Medal, War Medal,
CVSM & Clasp




