
Cpl Frank Giesbrecht                                   5-A-6 

 

Frank werd geboren op 20 juni 1918 in Grunthal, 

Manitoba, hij was de zoon van Jacob  Giesbrecht, zijn 

moeder is kort na zijn geboorte overleden. Zijn vader 

hertrouwde met Elizabeth Giesbrecht. Uit het eerste 

huwelijk van zijn vader had hij vier zussen, de jongste 

Minnie Isaacs benoemde hij als zijn begunstigde. Uit het 

tweede huwelijk van zijn vader werden nog  3 halfbroers 

en 9 halfzussen geboren. Drie van hen stierven als baby. 

Het gezin van Frank behoorde tot de Mennonieten 

Gemeenschap.(Duitse achtergrond). Deze Mennonieten, 

genoemd naar hun leider Menno Simons, moesten eind van de 19de eeuw 

vanuit Europa emigreren naar Amerika/Canada vanwege ernstige 

bedreigingen tegen hun geloof. Zij hadden zich los gemaakt van de 

Rooms-katholieke kerk. Mennonieten zijn pacifisten en houden vast aan 

normen en waarden van decennia terug. Ze willen onafhankelijk zijn van 

de staat en maken daarom geen gebruik van het pensioenrecht of  de 

collectieve ziektekostenverzekering. Ze rijden geen auto en dragen sobere 

kleding. Voor de kinderen is de wereld niet veel groter dan de boerderij, 

de school en de kerk. Met veertien jaar stoppen ze met school om te gaan 

werken op de boerderij. Er leven ca. 130.000 mennonieten in Canada. De 

Amish zijn nauw verwant aan de Mennonieten, zij beleven de regels van 

het geloof nog strenger. 

Frank sprak Engels en vanwege de afkomst van zijn omgeving “plat Duits” 

en hij kon vanwege die kennis in Vlaanderen en Nederland enigszins  met 

de bevolking speken.  

Frank is op 13 jarige leeftijd van school gegaan en werkte tot hij in 

militaire dienst trad  als boerenarbeider. 

Hij was vanaf 10 januari 1941 actief bij the Queen’s Own Cameron 

Highlanders of Canada of The Non-Permanent Active Militia. Op 24 

november 1941 meldde hij zich in Winnipeg aan voor actieve dienst bij de  

Royal Winnipeg Rifles. Na een training ging hij  19 april 1942 naar het 

Verenigd Koninkrijk. Daar werd zijn militaire opleiding voortgezet. Hij ging 

op 6 juni 1944 tijdens de D-Day landing naar Normandië, waar Frank 

ingezet werd bij de felle gevechten op het vasteland van Normandië. Hij 

raakte op 28 augustus 1944 ernstig gewond en ging voor herstel terug 

naar het Verenigd Koninkrijk.  Op 25 september 1944 kwam Frank weer 

terug bij zijn regiment om verder deel te nemen aan de opmars door 

België en Nederland.  



Frank stierf op maandag 16 april 1945 op de leeftijd van 26 jaar aan de 

gevolgen van ernstige verwondingen opgelopen  op 10 april 1945 tijdens 

de strijd in of rond Deventer. Hij is toen naar alle waarschijnlijkheid  

vervoerd naar het Canadese veldhospitaal in Lochem. Daar is Frank 

overleden en ook tijdelijk begraven geweest voordat hij op 1 februari 

1946 werd herbegraven in Holten.  

Zijn medailles waren: the 1939-45 Star; France Germany Star; Defence 

Medal; War Medal; CVSM & Clasp. 

De provincie Manitoba heeft een meer ter ere van hem vernoemd. 

 


