Private Quinten Martin Johannsen

Quinten Johannsen werd op 26 juli in Montana in het noorden van de U.S. A. geboren.

Zijn vader John, was Amerikaans staatsburger en zijn moeder Amalie was van QOostenrijkse afkomst.
Enige jaren na hun huwelijk vestigden de ouders van Quinten zich met hun oudste kinderen op een
boerderijin Serath in de Canadese provincie Saskatchewan. Daar groeide Quinten op en werkte als
jong volwassene op de boerderij van zijn ouders. Door zijn moeder was hij tweetalig opgevoed en
kon zowel in het Engels als het Duits spreken.

Een luchtfoto uit 1944 toont de boerderij.

In de winter van 1943-1944 besloot Quinten zich aan te melden voor het Canadese leger dat werd
voorbereid en getraind om het bezette Europa te bevrijden van Nazi Duitsland. Op 4 januari 1944
nam hij actief dienst in het Canadese leger in Regina, de hoofdstad van Sasketchewan. Na zijn
opleiding gedurende het jaar 1944 ging hij, begin 1945, als onderdeel van The Lake Superior
Regiment over zee naar Europa, zoals u in het legerdossier en persoonlijke brieven kunt lezen.

Op 10 januari 1945 kwam hij in Engeland aan. Quinten Johannsen werd in april in gezet bij de
bevrijding van Oost Nederland en sneuvelde op 30 april bij de opmars in Duitsland in de buurt van
Oldenburg in het Noordwesten van Duitsland.

Quinten werd eerst tijdelijk in de buurt van Oldenburg, waar hij gelegerd was, begraven en is enkele
maanden later herbegraven in Holten . plot 05 E 14

Pas op 8 Mei, de dag dat Canada hoorde dat de oorlog voorbij was, ontving de familie een telegram
met de mededeling dat Quinten was gesneuveld. Jaren wist de familie niets over de rustplaats van
het stoffelijk overschot van Quinten, tot in 1948 mevr. Annie Tielkes uit Hengelo (O) de familie een
brief schreef met de mededeling dat Quinten in Holten op de Militaire Canadese begraafplaats zijn
definitieve rustplaats had gevonden. De familie was erg ingenomen met de brief van AnnieTielkes en
in het bijzonder met haar besluit om het graf van Quinten te adopteren.

Er was nog jaren een regelmatige briefwisseling tussen mevr. Tielkes en de fam. Johannsen. Echter
langzamerhand werden de contacten minder en na de dood van de ouders van Quinten was er geen
contact meer. Tot dat in 1980 de jongere broer, Adolf Johannsen de eerste brief van mevr. Tielkes
in zijn vaders nalatenschap aantrof. Hij werd zo geraakt door de inhoud, dat hij besloot opnieuw
contact op te nemen met AnnieTielkes, dit resulteerde in een trouwe correspondentie en
uiteindelijk tot een Europese reis van Adolf en zijn vrouw Hazel. Tijdens die reis werd
vanzelfsprekend ook het graf van Quinten bezocht en samen met meuvr. Tielkes en haar man de
jaarlijkse plechtigheden in mei op de Canadese begraafplaats in Holten.

Ter ere aan Quinten Johannsen heeft de provincie Saskatchewan op 11 februari 1965 officieel een
van de meren uit de prachtige natuur in dit deel van Canada naar hem vernoemd. Dit meer heet nu
officieel “Johannsen Lake”.



Adolf Johannsen publiceerde ook over zijn broer in de Canadese Legion, wonder wel leverde dit een
reactie op van een van zijn mede-regiments leden, Paul Fidelak, die niet bij machte was geweest de
familie na zijn terugkeer in Canada te bezoeken.

Paul Fidelak was de laatste waarmee Quinten op die dertigste april 1945 contact heeft gehad op het
slachtveld bij Oldenburg. In zijn relaas over de laatste 20 minuten dat hij met Quinten in gesprek
was, beschrijft Paul Fidelak ook hoe hij zag en hoorde hoe Quinten door een onverwacht schot
getroffen werd en ter aarde stortte. Dodelijk, zoals hij enkele dagen later uit de leger rapporten kon
afleiden.

In de Saskatchewan Senior van november 1999 staan interviews van Adolf Johannnsen en Paul
Fidelak.
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