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Luitenant John Taylor 
Cowan was de zoon 
van Robena Isabel 

Taylor (1886-1969) en 
Thomas Hind Cowan 

(1879-1923).  

Hij behoorde tot de 
14th Canadian  

Hussars. Hij stierf op 
28-jarige leeftijd voor 

de bevrijding van  
België.  

Ver van huis  
maar dicht bij ons. 

Van John Cowan tot Jack Corvan 

"Hier sneuvelde Corvan Jack". Zo staat te lezen op deze  
gedenksteen. Maar dat is niet helemaal correct. De  
gedenksteen is eigenlijk opgedragen aan Luitenant John  
Taylor Cowan. Hij werd geboren op 1 mei 1916 in Portage la 
Prairie, Manitoba, Canada. Zijn roepnaam was 'Jack'. Jack 
Cowan dus. Hoe de fout in de schrijfwijze van de achternaam 
is geslopen, is onduidelijk.  

 

Cowan in Massenhoven 

21 september 1944. Het stukje Massenhoven ten zuiden van 
het Albertkanaal (waar u staat) is al bevrijd. De overkant is 
nog in handen van de vijand. Het Albertkanaal zelf is een 
soort niemandsland.  

Luitenant Cowan steekt het kanaal over van zuid naar noord. 
Hij slaagt erin iemand van de vijand gevangen te nemen en 
vaart terug. Op zijn boot wordt luitenant Cowan dodelijk  
getroffen door vijandelijk vuur. Hij valt overboord. 

Theophiel Vermeiren - verzetslid in Massenhoven - zou het 
lichaam later uit het kanaal halen. Hij heeft Cowan kort voor 
diens dood nog ontmoet. Luitenant Cowan wordt in de buurt 
begraven en rust in dit oorlogsgraf tot hij in januari 1947 
ontgraven wordt. Hij krijgt zijn definitieve rustplaats op het 
Holten Canadian War Cemetery in Nederland.  

Het verhaal van  
John ‘Jack’ Taylor Cowan 



Op de plek van het oorlogsgraf werd later (het is niet  
duidelijk wanneer precies) een gedenksteen geplaatst. De 
exacte locatie van het graf is niet bekend. Volgens getuigen 
lag het graf ergens tussen de huidige jachthaven van  
Massenhoven (waar u staat) en de grondduiker van de  
Tappelbeek (hier wat verderop). Het was dus in elk geval op 
het grondgebied van Massenhoven.  

De gedenksteen zelf stond bekend in de verhalen van de  
Massenhovenaren, maar was een tijdlang vermist. In  
september 2014 werd de steen teruggevonden verderop langs 
het kanaal in Broechem, net over de grens met Massenhoven. 
Waarschijnlijk werd de gedenksteen ooit verplaatst vanwege 
verbredingswerken aan het Albertkanaal. Werken, waardoor 
de originele site van het oorlogsgraf vandaag helaas in het 
water ligt.  

Na de herontdekking verhuisde de gedenksteen opnieuw naar 
Massenhoven, naar deze plek aan de jachthaven.  

Een steen met een verhaal 

Met dank aan Kevin Verboven 
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