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Haroldis op 9 september, 1925 geboren in Chatham, Harold was
éénvan die jonge mensen waarvande jaren op weg naar
volwassenheid werden overheerst door de oorlog .

Harold ging aanvankelijk naar een school in Louisville. Een foto uit
die tijd toont een groep aandachtige leerlingen en hun lerares, Miss
White. Toen hij verhuisde naar Emmastraat 103 in Chatham, gingen
hij en zijn broer Elmer, naar Blessed Sacrament school, aldaar.

De broers speelden graag honkbal, voetbal en IJshockey. Hetis een feit, dat Harold
het merkteken dat specifiek hoort bij ijshockeyspelers altijd bleef dragen - een
litteken op zijn rechter wang, veroorzaakt door een bevroren puck. Een meer
ontspannende hobby was het maken van modelvliegtuigen.

Na afronding van zijn schoolopleiding, verkoos hij om bij CVS te gaan werken. Hier
nam hij aan verscheidende vakopleidingen deel zoals houtbewerking en
autotechniek. In de timmerwerkplaats, maakte hij een bijzettafel die nog steeds een
plaats heeft in de woonkamer van zijn broer Elmer.

Harold was ook een trouwe kracht voor de krant Daily News Chatham. Hij bezorgde
de krant zes jaar. Na school en tijdens schoolvakanties, werkte hij als bediende in de
herenkleding zaak van Nelson en Wright.

Het tekort aan mankrachtin Europa werd kritiek. Vrijwilligers voor dienst aan het
front waren meer dan nodig. Aldus, nam Harold het noodlottige besluit zich aan te
melden voor een medisch onderzoek. Op 14 April, 1944, woog hij 64,5 kg, was 170
cm lang, had bruin haar en hazelaarsbruine ogen. De onderzoeker meldde ook het
litteken op zijn rechter wang.

En minder dan een maand later, ging Harold het leger in en kreeg eerst zijn opleiding
in London. Na korte trainingen bij nr 12 BTC, nr 1 DD in Windsor en een cursus in



Ipperwash, werd hij op S december, 1944 ingedeeld bij het tweede doorgangskamp
in Debert, NS. Hij verliet Canada op 18 december en ontscheepte op 25 decemberin
het Verenigd Koninkrijk.

Hij werd vervolgens op 12 februari, 1945 naar NW Europa (Holland) gevlogen. Daar
werd hij toegevoegd aan het Lincoln en Welland Regiment en kwam hij onmiddellijk
in actie tegen de Duitsers. Hij onderscheidde zich in de gevechten bij het oversteken
van het Twente kanaal . Later probeerde hij moedig om een ander peloton te helpen
dat in moeilijkheden was. De gevechten rond het Klsten kanaal waren zwaar en
Harold verkoos juist om daar bij te zijn. Hier stierf hij zoals in de volgende officiéle
brief wordt verteld:

Geachte Mevrouw Kemp:

Hetis met diepe spijt dat ik deze brief schrijf. Het is mijn droevige plicht om u over
de omstandigheden te informeren bij de dood van uw zoon L. korporaal Harold Kemp.
Harold werd in het gezicht geraakt door een kogel van een Duitse sluipschutter terwijl
hij de omgeving met een verrekijker aan het aftasten was. Een ziekenbroeder
genaamd Sheddon van onze B compagnie wilde hem te hulp komen en werd direct
ter plaatse door dezelfde sluipschutter gedood juist toen hij voorbereidingen trofom
de ernstige wond van uw zoon te verbinden. Er was helaas niets meerdat voor L Cpl
Kemp zou kunnen worden gedaan en hij stierf een paar minuten later.

Er is weinig dat ik kan zeggen om uw verdriet bij dit verlies te verminderen maar ik
bied u mijn grootste sympathie aan. Het geschreven woord kan uw innig geliefde
zoon niet terug brengen.

Misschien kan ik u nog trotser op hem maken door uit te spreken dat hij het hoogst
mogelijke offer heeft gebracht en dat hij als een waarachtig Canadese militair stierf.
Het was vandaag precies een maand geleden toen wij het Twente kanaal in Holland
overstaken en uw zoon net naast me vocht bij die taaie zware gevechten. De
volgende dag werd hij bevorderd tot Lance Korporaal en deed hij zeer belangrijk en
uitstekend werk in onze opmars door Duitsland. Op die bewuste zaterdag had het



149 peloton een beperkte aanvalspositie ingenomen en het 15 Peloton ging ons
aan de linkerzijde voorbij. Er was zeer zwaar vijandelijke vuur, zowel mortiervuur als
kleine wapens, en het 159 peloton begon zich terug te trekken. Op zijn eigen
initiatief besloot L. Cpl Kemp, het 159 peloton die zich aan de linkerzijde van ons
bevond, te ondersteunen. Hij vocht juist met hen toen hij geraakt werd . Hij was één
van de meest geliefde knapen van het 14 Peloton. Het vereiste meer dan twee
dagen van zware gevechten alvorens wij voorbij de plek konden kemen waar L Cp!
Kemp werd gedood. Maar de voortgang ging langzaam verder tegen wat
waarschijnlijk een laatste wanhoopsactie van de Duitsers was. Het definitieve
overtuigen van de Duitsers van een onvoorwaardelijke overgave, vergt deze taaie
gevechten en het bereiken van een wapenstilstand en het voorkomen van een derde
wereldoorlog in de nabije toekomst kan niet worden gerealiseerd zonder de
inspanningen en offers van mensen zoals uw zoon.

Het lichaam van Harold wordt begraven dichtbij de stad Friesoythe in Duitsland maar
na de oorlog zal het worden overgebracht naar een officiéle Canadese begraafplaats.

Diegene van ons die nog in de strijd zijn zullen hen, die hun leven hebben gegeven,
nooit vergeten. Ik hoop dat u mijn diepste sympathie voor het verlies van een zo
dappere zoon wilt accepteren.

Sincerely Luitenant A.M. Sweeton.

Het definitieve graf van Harold Kemp is te vinden op de Canadese Begraafplaats te
Holten: plot: 10: rij: A graf: 15




