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Dit verhaal is origineel in het Engels geschreven door Daria Valkenburg
voor het onderzoeksproject 'On the war memorial trail’. Zie: The WWII
Soldier Born In Zbaraz Who Lost His Life During The Battle Of The Klsten
Canal | On The War Memorial Trail Research Project........ with Pieter and
Daria Valkenburg

Andrew Kerelchuk werd geboren op 17
december 1923 in Zbaraz, Manitoba,
Canada. Hij is de zoon van Michael
(Mike) en Tina (geboren Stonoga)
Kerelchuk. Als enige zoon in de familie
had hij vijf zussen: Linda, Olga, Helen,
Steffie, en Rosie. Het was Olga’s
dochter, Barbara (Barb) Dobbie, die een
foto van haar oom heeft bijgedragen.

Andrew sprak Engels en Oekraiens. Op
het moment dat hij zich inschreef bij
het #2 District Depot in Hamilton,
Ontario op 6 april 1943, werkte hij in
een fabriek van Electric Motors

Company in Welland, Ontario.

Op 29 april 1943 werd hij overgeplaatst naar #26 Canadian Army Basic
Training Centre (CABTC) in Orillia, Ontario. Na het voltooien van de basis
training, werd Andrew overgeplaatst naar Camp Borden in Ontario. Camp
Borden was een Service Flying Training School en de thuisbasis van de
Canadian Armoured Fighting Vehicle School. Omdat Andrew niet bij de
Royal Canadian Air Force zat, was hij daar voor tanktraining.

Op 23 augustus 1943 werd hij overgeplaatst naar #4 Canadian Infantry
Reinforcement Unit (CIRU) en een paar dagen later, op 25 augustus, ging
hij op weg en arriveerde op 1 september 1943 in het Verenigd Koninkrijk.
Op 1 oktober 1943 werd Andrew overgeplaatst naar de Argyll and
Sutherland Highlanders of Canada (Princess Louise's), die onderdeel was
geworden van de 10e Brigade van de 4e Canadese (Gepantserde) Divisie.
Op 26 juli 1944 landde het regiment in Frankrijk en vocht in Operatie
Totalize, een strijd om Caen te veroveren en de weg naar Falaise vrij te
maken. Dit werd gevolgd door Operatie Tractable om Falaise en kleinere
steden in de omgeving te veroveren.

Op 17 augustus 1944, tijdens Operatie Tractable, liep Andrew een
schotwond op in zijn rechterhand. Volgens het oorlogsdagboek van de
Argyll en Sutherland Highlanders of Canada van 17 augustus 1944: "..In
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de ochtend viel het bataljon Domblainville aan en ontruimde het.... De hele
tijd dat we hier waren, werden we onderworpen aan zeer zware
beschietingen van vijandelijke mortieren op een heuvel ten zuiden van
Domblainville...” Hij voegde zich pas weer bij de eenheid in november
1944, waar hij werd toegevoegd aan compagnie 'B'. Het regiment was
inmiddels door Belgié getrokken en bevond zich in Nederland. Andrew
voegde zich bij hen toen ze in de buurt van Heusden waren.

In de vroege uren van 22 februari 1945 verliet het regiment Nederland
voor de komende veldslagen in Duitsland, allemaal onderdeel van
Operatie Blockbuster. In het oorlogsdagboek van de Argyll en Sutherland
Highlanders van Canada van 22 februari 1945 werd opgemerkt dat "...kort
nadat we de Ruby Route bij Nijmegen waren ingeslagen, we tekenen
tegenkwamen die erop wezen dat we ‘vijandelijk gebied naderden’, en om
02.43 uur leidde de bevelvoerende officier het bataljon Duitsland binnen...
Tegen 06.15 uur was het bataljon geconcentreerd rond Hau...."

Op 13 maart 1945 keerde het regiment terug naar Nederland voor training
en een broodnodige rust. Op Goede Vrijdag, 30 maart 1945, keerde het
regiment echter terug naar Duitsland en arriveerde in Kleef, net aan de
andere kant van de Nederlandse grens. Op 2 april 1945 kwamen ze
Nederland opnieuw binnen. Volgens het oorlogsdagboek van de Argyll and
Sutherland Highlanders of Canada van die dag, "begon hun opmars
richting Lochem en het Twentekanaal..." Nu Lochem bevrijd was en een
bruggenhoofd over het Twentekanaal was gevestigd, kreeg het regiment
het bevel terug te keren naar Duitsland. "“...naar de vlakten van Noord-
Duitsland...” Ze kwamen op 6 april 1945 aan in Meppen, Duitsland. Op 7
april 1945 werd in het oorlogsdagboek van de Argyll en Sutherland
Highlanders van Canada opgemerkt dat "...de taak om een bruggenhoofd
te vestigen over de Eems en het veroveren van Meppen vielen in handen
van de Argylls...” Dit werd de volgende dag volbracht.

Foto: Lance-Corporal A.
Kerelchuk en Private H.M.
Sigurdson, beiden van de Argyll
en Sutherland Highlanders of
Canada, bewaken de noordelijke
toegang tot een brug over de
rivier de Hase, Meppen,
Duitsland, 8 april 1945.
Fotograaf: Alexander Mackenzie
Stirton. (Bron: Library and
Archives Canada/Department of
National Defense fonds/
al45725)
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Volgens het oorlogsdagboek van 11 april 1945 “... verliet het hele bataljon
Meppen om 11.45 uur, reizend op kangoeroes..." Kangoeroes zijn tanks
zonder geschutskoepels met een platform voor het vervoer van troepen.
"...We reisden vrij langzaam, passeerden Ségel in de vroege middag en
reden oostwaarts richting Werlte...” Op 14 april 1945 verplaatste het
regiment naar Friesoythe en nadat de stad was ontruimd, werd in het
oorlogsdagboek van 15 april 1945 vermeld dat "... 'C' Company en de
draagpelotons Friesoythe verlieten... Hun taak was om zo ver mogelijk
richting de Kistenkanaalbrug te gaan, waarvan bekend was dat deze was
opgeblazen door de terugtrekkende vijand... 'A' Company verliet
Friesoythe kort nadat 'C' zijn positie had bereikt. Deze compagnie moest
oprukken langs de weg ten westen van 'C’ compagnie...’

Op 17 april 1945 begon de strijd om het Klstenkanaal te veroveren,
waarbij verschillende regimenten betrokken waren. De rol van de Argyll en
Sutherland Highlanders of Canada was het versterken van het
bruggenhoofd en het helpen afweren van tegenaanvallen. Het
oorlogsdagboek van 19 april 1945 meldde dat “...het gepland was dat 'B’
Company, ondersteund door tanks, gedurende de nacht naar het noorden
zou trekken.... De tanks vonden het erg moeilijk om te manoeuvreren op
de zachte wegen, die waren gescheurd en bekraterd door drie dagen
aanhoudende beschietingen. De ingenieurs werden opgeroepen om aan de
weg te werken... Meerdere keren gedurende de nacht voerde fanatieke
vijandelijke infanterie een tegenaanval uit op onze goed ingegraven
strijdkrachten.... met enkele verliezen onder onze eigen troepen...”

Onder degenen die die nacht van 19 april 1945 het leven lieten, bevond
zich Andrew Kerelchuk. Hij werd aanvankelijk begraven in Friesoythe,
Duitsland. In 1946 werd Andrew herbegraven op de Canadese
Oorlogsbegraafplaats in Holten, Nederland.




