Philip Laforte Rifleman 1-B-12

Philip werd op 12 september 1911 geboren in Lac du
Bonnet Manitoba, als zoon van Lafallen Laforte
(overleden in 1944) en Mrs. Laforte, (al lang voor 1945
overleden), beiden Frans-Canadezen uit Fort Alexander
. Manitoba. Philip is op 5 februari 1933 eerst getrouwd

s met Sarah Louise Bird, uit deze relatie is zoon Leon J.
(11 februari 1933) geboren. Aangezien Sarah daar toe
o niet in staat was, werd het kind opgevoed door Philips
grootouders Mr. en Mrs. Jos. Daniels, treaty Indians uit
Fort Alexander Reserve.

Philip verdiende de kost als pelsjager en visser. Het huwelijk met Sarah
was geen succes en Philip trouwde op 4 juni 1940 in Fort Alexander
opnieuw met de zeer jonge Eva Jane uit Pine Falls Manitoba. Op 8 juli
1940 werd hun zoon Felix Joseph geboren en hun jongste zoon Donald
Philip zag op 11 augustus 1941 het levenslicht. Aangezien Philip op 31 juli
1941 zich aangemeld had voor het leger, stond Eva Jane alleen voor de
opvoeding van de jongens. Dat lukte haar niet, ze zocht haar toevlucht in
contact met andere mannen en drank. De opvoeding van de twee jongens
kwam steeds meer in het gedrang, ze werden uiteindelijk opgevangen en
opgevoed door de ouders van Eva Jane.

Omdat Philip’s moeder van Indiaanse (First Nation) afkomst was, was hij
een Métis-soldaat. En sprak hij naast zijn inheemse Cree-taal ook Engels
en Frans.

Nadat Philip in Winnipeg in dienst was gegaan, ging hij vervolgens op 23
december 1941 overzee naar het Verenigd Koninkrijk. In zijn militaire
beoordelingsrapporten staat dat hij bij zijn entree een gebrekkige
ontwikkeling en een slechte werkhouding heeft, maar later hard werkt en
goed zijn best doet. Tijdens zijn opleiding in Engeland raakte hij op 21
augustus 1943 ernstig gewond door een ontploffende mortier tijdens een
oefening in het veld. Bij dat ongeluk komt een andere soldaat om het
leven en twee andere militairen werden ook gewond. In zijn logboek staat
dat op 23 mei 1944 een truck over zijn voet reed, waardoor Philip een
fractuur op liep. Op 1 september 1944 vertrekt hij naar het front in
Frankrijk en wordt ingedeeld bij het regiment the Royal Winnipeg Rifles.

Tijdens de opmars in Belgié is er nog een ernstig incident waarbij Philip
betrokken is. Er worden daarbij goederen van burgers vernield, als straf
wordt voor een lange periode zijn gage ingehouden.



Philip sneuvelde op zaterdag 7 april 1945 op de leeftijd van 33 jr. tijdens
de slag om Deventer. Hij werd tijdelijk begraven in Oxe voordat hij op 19
december 1945 werd herbegraven in Holten. Zijn graf werd na de oorlog
geadopteerd door de familie Flim uit Rijssen.

De volgende medailles zijn aan hem toegekend: 1939-45 Star; France
Germany Star; Defence Medal; War Medal; CVSM & Clasp.

Laforte Creek een water niet ver van de Hudsonbaai in het Midden-Oosten
van Manitoba is in 1964 vernoemd naar Philip.
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