Pte Clement Joseph Laliberte 11-C-4

Clement Joseph Laliberte werd geboren in 1923 als zoon van Leon en Evelina Laliberte uit Raith in
Noord Ontario. De familie bestond uit 4 broers en 6 zusters. Hij kreeg thuisonderwijs tot groep 8 en
schreefzijn afstudeeropdracht bij the Port Arthur Collegiate.



Clement met (vanaf links) zijn zuster Jeanne, nicht Laurette en Laurette’s ouders, Georges en
Laura Godbout, en haar broer Leo.

Hij behaalde zijn 13 graad bij the St
Patrick’s College in Ottawa, en ging
vervolgens vrijwillig bij het Canadese leger
in 1944 en werd geplaatst bij the Elkins
Barracks, Halifax N,S5. Zijn legernummer
en functie waren 121733 Gnr Laliberte C.J.

A23 LAA "D"Battery Troop 3 MPO613.

Hij ging naar Europa. Binnen korte tijd werkte hij in een militair ziekenhuis
in Neufchatel-en-Bray (France). Hij kreeg de functie van betaalmeester voor

het burgerpersoneel aldaar. Door deze taken werd hij al spoedig bekend bij
dhr.Lefevre van de bank.



De Lefevre familie.

Er ontstond een vriendschap en Clement werd nauw betrokken bij deze
familie, en dikwijls uitgenodigd voor het eten, iets waarvan hij zeer genoot.
O.a. door deze vriendschap werd hij uitgenodigd om de 1e communie bij te
wonen van Patrick Hurt en later deze jonge jongen, te ondersteunen. De
ouders van hem hadden het land moeten verlaten vanwege hun contacten
met de verzetsbeweglng

- Dit kind werd achtergelaten bij een oudere
vriendin.

B Patrick Hurt met zijn oppas en vriendin.

~ Sinds de nazi's zich in die tijd concentreerden

- op het Oostfront (Rusland) waren er minder
Duitse troepen in dat gedeelte van Frankrijk en
dacht men dat men veilig was om alvast een
feestje te vieren. Dit werd gehouden in het
kasteel bij de stad. Clement was verbaasd hoe

iedere bezoeker in staat was om allerlei voedsel mee te nemen iets wat hij in

jaren niet gezien had.




Het was tijdens deze viering dat hij een meisje ontmoette, Jacqueline
Voineau, die de aandraagster bij de 1e communie was.

)

Patrick Hurt met Jacqueline en Clement.

Hij en Jacqueline werden vaste vrienden en zagen elkaar vaak gedurende die
tijd, maar het lot besliste anders, daar Clement het bevel kreeg om zich voor
te bereiden op zijn vertrek naar een Duits ziekenhuis.
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mogelijk naar hun vaderland weer konden
terugkeren. Het sturen werd afwisselend door een medebestuurder gedaan.
Het was tijdens een van deze tochten dat op de terugweg deze in slaap viel
enin een bomkraterreed. Clement was ernstig gewond en werd snel naar
het dichtstbijziinde ziekenhuis vervoerd in Sdgell(D), alwaar hij stierf.

Dase of ariva
Bt M{iﬁq MaY 251_9.15 \ (Denemarken) had hij de opdracht om patiénten,




Hij werd tijdelijk aldaar begraven en vervolgens later herbegraven in Holten.
Een fantastisch echtpaar adopteerde zijn graf en zond ons een foto met
bloemen, die ze vele jaren daar brachten.

Een interessant detail is dat Clement’s jongere broer Raoul (Ralph) Charles
Laliberte geborenin Sept. 1925 in Raith ON naar de oorlog ging toen de
dienstplicht werd ingevoerd. Hij werd uitgezonden naar Engeland waar hij
ingelijfd werd bij the Canadian Army Signal Corps en overgeplaatst naar
Duitsland. Uiteindelijk probeerde hij zijn belofte aan zijn broer te houden om
elkaar nog een keer te ontmoeten. Ongewis van het feit dat Clement was
gestorven hielden zijn werkzaamheden op bij the Signal Corps toen er
Hepatitis C bij hem werd ontdekt en hij werd naar het Ségel ziekenhuis
gebracht. Een verpleegster, die in Frederickshavn was geweest en Clement
had ontmoet herkende zijn naam daar zij zijn zuster Margot kende. Zij was
aanwezig bij het sterven van Clement. Zij werd later overgeplaatst naar
het Sdgel ziekenhuis alwaar zij Raoul ontmoette en zij moest hem toen op
de hoogte stellen van zijn broer’s dood.

Een ander interessant toeval
ontstond in het Sdgel ziekenhuis

(foto rechts) toen Raoul daar werd
behandeld.

Een soldaat in dezelfde kamer
bemerkte dat er een brief uit
Gravenhurst Ontario op de tafel
lag. Hij herkende de naam van het
adres van de afzender: Raoul’s
jongste zuster Berthe Rodger
(geboren Laliberte). Hij was op een
farewell party geweest met Berthe en haar echtgenoot Archie, pas een paar
weken eerder in Gravenhurst.
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