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St.Vital, Manitoba was de plaats waar was Gabriel geboren op 22 
mei 1913 en waar de familie nog steeds woonde toen hij zich 
aanmeldde op 26 juni 1940. 

Op die dag bestond het gezin uit zijn vader (72 jaar), vijf broers 
(waarvan er twee al dienst genomen in het leger) en vijf zusters. 
Zijn moeder was tussen 1931 en 1940 overleden, wanneer is 
niet precies te achterhalen.  

Het gezin was Rooms-Katholiek en behoorde tot één van de oorspronkelijke 
bevolkingsgroepen van Canada, namelijk de Métis. 

Ter verduidelijking: 
(De Métis is een inheemse bevolkingsgroep in Canada en het noorden van de Verenigde 
Staten. De Métis ontstonden als volk in de 18e eeuw door een historische en culturele 
samensmelting van indiaanse volkeren enerzijds en Europese, voornamelijk Franse, 
pelshandelaren en kolonisten anderzijds. De Métis vormen één van de drie officieel erkende 
inheemse groepen in Canada, naast de First Nations 
en de Inuït). 

Toen Gabriel dienst nam werd genoteerd dat hij 
de lagere school in St.Vital had gevolgd tot en 
met grade 5. Ook gaf hij aan dat hij zowel Engels 
als Frans sprak. Hij had werk gehad, namelijk als 
chauffeur bij een tuinder. 
 
Zijn keuringsrapport vermeldde dat hij bruine 
ogen had en zwart haar, 1,70 m groot was en 
ruim 63 kg woog. 

De eerste kennismaking met de militaire wereld was in 1940 in Winnipeg voor de 
basistraining. Hij werd toen al ingedeeld bij de Royal Winnipeg Rifles (RWR).  
Dit regiment had als bijnaam “Little Black Devils” (kleine zwarte duivels). 
(Zijn broer Victor had overplaatsing aangevraagd, van Princess Patricia's Canadian Light 
Infantry naar de Royal Winnipeg Rifles om bij zijn broer te dienen) 

De vervolgopleiding voor Gabriel vond plaats in Camp Shilo, Manitoba. Toen hij daar 
gelegerd was trouwde hij op 12 oktober 1940 met Florida. 

In november 1940 kwalificeerde Gabriel zich als chauffeur voor klasse III voertuigen, 
ondertussen was hij verplaatst naar Camp Debert in Nova Scotia. 
In Debert, opgericht in 1940, werden troepen getraind en van faciliteiten voorzien en 
erop voorbereid om via Halifax naar Europa te vertrekken. Debert is tegenwoordig 
een museum. 

Hier zou Gabriel blijven tot de zomer van 1941. Hij kreeg anderhalve maand 
inschepingsverlof en ging 29 augustus 1941 op de boot naar Liverpool waar hij op 13 
september 1941 aankwam. Vanaf dat moment vallen er qua tijd grote gaten in zijn 
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militaire dossier.  
 
Tot januari 1944 is alleen te vinden dat hij 
meerdere keren verlof had, dat hij in juni 
1942 de “Good Conduct” badge mocht 
dragen en dat zijn soldij werd verhoogd. 

Over soldij gesproken: uit een kopie uit 
zijn zakboek blijkt dat hij maandelijks een 
bedrag liet overmaken naar Canada. 

In juni 1944 werd Gabriel geconfronteerd 
met “het wachten op..”. De geallieerde soldaten waren inmiddels op de hoogte dat de 
landingen in Normandië snel plaats zouden vinden en werden masseel in gereedheid 
gebracht voor de invasie van het Europese vasteland. 
Zo kon het zijn dat hij al op 3 juni 1944 op een boot was ingescheept, toen het 
bericht kwam dat de landingen een dag waren uitgesteld. 

Bij de invasie in Normandië op 6 juni 1944 zaten de RWR “eerste rang”. 

In het kort: 
Tegen middernacht op 6 juni 1944 waren er 3.200 voertuigen geland op strand “Juno”.90 van 
de 306 landingsvaartuigen waren vernietigd of beschadigd.  De verliezen van de 3e Canadese 
Infanteriedivisie waren erg hoog: 340 soldaten werden gedood, 574 gewond en 47 
gevangengenomen. Het regiment Queen’s Own Rifles werd het zwaarst getroffen met 143 
slachtoffers (128 voor de Royal Winnipegs, 125 voor de North Shore en 108 voor de Regina 
Rifles). Dit was het hoogste aantal slachtoffers van de drie invasiestranden die bestemd 
waren voor troepen van het Gemenebest. 

De opmars met het regiment RWR moet Gabriel goed doorgekomen zij, want de 
volgende notitie in zijn records geeft aan dat hij in februari 1945 zeven dagen verlof 
had, door te brengen in Parijs. 

Bekende plaatsen waar de RWR actief waren: Vliegveld Carpiquet in de buurt van 
Caen, Falaise Gap, Calais, het Leopold kanaal in België en de Breskens Pocket 
(Zeeuws-Vlaanderen). 

Na zijn verlof in Frankrijk, in februari 1945 dus, kwam ook voor Gabriel de inzet bij 
het Rijnland offensief. De gevechten in de bossen bij Moyland, Duitsland waren heftig 
voor het regiment. Tijdens de verdere opmars door Oost-Nederland kregen ze extra 
vermeldingen voor de strijd bij Emmerik-Hoog Elten en bij Deventer. 
 
Verder dan Salland kwam Gabriel niet. De 
infanterie was al op weg naar het noorden, 
terwijl Gabriel met een vrachtwagen nog in 
Wijhe was. Een toevalstreffer van een 
granaat werd hem fataal. 
De granaat raakte een vrachtwagen die 
geparkeerd stond op het terrein van de 
melkfabriek, achter de woning van veearts 
Brink. 
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In deze wagen lagen twee Canadezen te slapen: Gabriel Lamirande en Robert Nesbit 
Adam. Gabriel werd direct dodelijk getroffen, Robert Nesbit was zwaargewond, maar 
overleed later aan de verwondingen. 

Na tijdelijk begraven te zijn geweest in Raalte werden beiden later overgebracht naar 
de CWGC Canadese Begraafplaats in Holten. 
 
Grafreferentie voor Gabriel Lamirande: 5-B-6. 

Toegekend werden hem: 
1939-1945 Star; France-Germany Star; Defence Medal, War Medal 1939-1945 en de 
Canadian Volunteer Service Medal met gesp. 

 

 


