
 
Latour, Jean Paul. Private.                                         12-A-10 

 
Geboren in Ottawa, Ontario op 26 augustus 1922. 
Zoon van Ernest Latour en Rosanne Latour, geboren Deneault. 
 
Bij zijn aanmelding op 15 juli 1942 in Ottawa meldde Jean Paul 
dat hij loodgieter was met drie jaar werkervaring en ongehuwd. 
Als godsdienst gaf hij op Rooms-Katholiek te zijn. 
 
Hij was de jongste uit het gezin, hij had nog 5 oudere zussen 
zoals uit volkstelling van 1931 bleek. 
 
Voor talenkennis gaf hij op zowel Engels als Frans te spreken. 
 

Zijn keuringsrapport vermeldde nog dat hij een tattoo van een vogel op zijn rechter 
onderarm had, een litteken boven zijn linker wenkbrauw en een aan de rechterkant 
op zijn bortkas. Hij was 1, 78 m groot en krap 60 kg zwaar, had bruine haren en 
ogen. 
 
De eerste kennismaking met het leger was in het districtsdepot in Ottawa; al snel 
ging Jean Paul over naar naar het Basistrainings Centrum Nr. 33 in Ottawa. 
 
Per 1 oktober 1942 werd hij in de sterkte opgenomen van de Cameron Highlanders of 
Ottawa en geplaatst in het Canadian Machine Gun Training Centre in Trois-Rivières, 
(3-Rivers). 
Hij genoot slechts een paar dagen Nieuwjaarsverlof bij de jaarwisseling 1942/1943. 
Zijn soldij ging midden januari 1943 omhoog naar $ 1,50 per dag. 
Uit zijn soldijstaat blijkt dat hij later regelmatig geld liet overmaken naar zijn moeder. 
 
Op 4 februari 1943 ging Jean Paul op de boot naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij 
op 13 februari aankwam. 
Aanvankelijk ingedeeld bij een aanvullingsbataljon werd hij eind maart van dat jaar 
weer geplaatst bij de Cameron Highlanders of Ottawa. 
 
De service records maken dan een grote sprong in de tijd, wel werd nog genoteerd 
dat hem de medaille voor vrijwillige dienst werd toegekend inclusief de gesp voor 
dienst overzee. (CVSM+Clasp) 
 
In april 1944 belandde Jean Paul voor ruim 3 
weken in het Royal Hampshire County Hospitaal.  
De reden daarvoor blijft onbekend. 
 
Na zijn ontslag daar op 5 mei 1944, werd Jean 
Paul eerst weer geplaatst bij een 
aanvullingsbataljon. 
 
 
Op 12 juni 1944 landde Jean Paul in Frankrijk en werd gelijk weer ingedeeld bij zijn 
onderdeel, de Cameron Highlanders of Canada. 
Een zogenaamd “machinegeweer bataljon”, ook wel  “Cameron Highlanders Support 
Battalion”genoemd in sommige berichten. 



Toelichting: 
(Op 6 juni 1944 waren de Camerons de enige eenheid uit Ottawa die op D-Day landde op 
Juno Beach. Het 1e Bataljon bestond uit drie machinegeweercompagnieën en één 
mortiercompagnie. Na de landing op D-Day vocht het bataljon mee in bijna elke slag in de 
Noordwest-Europese campagne. De soldaten van het bataljon werden echter vaak 
toegevoegd als pelotons en compagnieën ter ondersteuning van andere eenheden, waardoor 
het bataljon nooit als één geheel vocht.) 
 
Omdat de verschillende C.H. of O. eenheden als 
ondersteuning van andere regimenten vochten is niet 
precies te duiden waar Jean Paul in actie kwam. 
Als we echter de lijst van de acties erbij halen waarin 
C.H. of O. werd genoemd, wordt duidelijk dat ze bij 
vrijwel alle bekende inzetten zijn geweest. 
Om er een paar te benoemen: 
Normandië; vliegveld Carpiquet, Caen; Falaise; Breskens 
Pocket, Schelde; Hochwald; Zutphen, Deventer, Leer.  
 
De eerstvolgende notitie voor Jean Paul is van 15 juli 1944; hij mocht vanaf die dag 
de “Good Conduct Badge”dragen. Ook bij Jean Paul zien we regelmatig grote 
sprongen in de tijd als we de service records uitpluizen. 
 
In maart 1945 had hij genoeg “punten” om 9 dagen met verlof te gaan. 
Van 31 maart tot 8 april 1945. 
Niet vermeld werd waar hij die dagen heeft doorgebracht. Sommigen gingen in die 
tijd naar Parijs, anderen naar Engeland. 
 
De C.H.of O. heeft ongetwijfeld de hoofd-opmarsroute van de Canadese troepen 
gevolgd. Volgens het oorlogsdagboek van de eenheid waren ze: 
Op 14 april ten noorden van Deventer, op 19 april in de buurt van Leeuwarden, de 
21ste april ging het oostwaarts, richting Winschoten. 
Op 28 april 1945 waren ze de Duitse grens over en waren in de buurt van Leer. 
 
Maandag 30 april 1945, de dag dat Adolf Hitler en Eva Braun zichzelf van het leven 
beroofden, sloeg het noodlot toe voor Jean Paul. 
Bij een verplaatsing in de regio Veenhusen (NW-Duitsland) werd de C-compganie 
zwaar beschoten. Drie carriers gingen verloren door beschieting met Panzerfausten. 
Het is aannemelijk dat Jean Paul Latour in één van die voertuigen zat. 
Bij Leer, naast de burgerbegraafplaats, aan de weg naar Esklum,werd hij voorlopig 
begraven. Definitief rust Jean Paul nu op de CWGC Canadese Begraafplaats in Holten, 
referentie: 12-A-10. 
 
Toegekend werden hem: 
1939-1945 Star; France-Germany Star; Defence Medal, War Medal 1939-1945 en de  
Canadian Volunteer Service Medal met gesp. 
 
 
 
  
 

Actie bij vliegveld Carpiquet 


