Private Howard John LINNELL
01-A-13

Howard J. Linnell werd geboren op 27
januari 1923 als zesde van de tien
kinderen van Olga en Lyman Linnell. Het
gezin woonde op een boerderij aan de
noordelijke rand van de Canadese prairies in de buurt
van het dorp Keatley, Saskatchewan. De familie was erg
sportief en was in de omgeving bekend om hun
vaardigheden in honkbal in de zomer en hockey in de
winter. Een van Howard's zusters beschreef hun tijd in
Keatley als "de goede dagen" vooral te danken aan de
persoonlijke relaties die de meeste mensen in hun buurt
met elkaar hadden. In dat grote en drukke huishouden
vol jeugdige energie, had Howard behoefte aan rust.
Voor de meeste ouders en andere volwassenen was het
toekomstperspectief zorgelijk in die tijd. De dertiger
jaren waren verontrustend door de dreiging van oorlog
in Europa en de depressie die een katastrofale daling van
de prijzen voor de producten van de boerderij bracht. Dit
alles werd verergerd door een bijna tien jaar lange
droogte op de prairies. Veel jongeren werden gedwongen
op vroege leeftijd hun geboortehuis te verlaten in een
poging om elders werk te vinden. Howard leefde het
grootste deel van zijn jeugd in wat bekend werd als de
Grote Depressie.

Zijn oudste broer en zus waren zo'n 1600 km naar het
westen verhuisd naar Vancouver, British Columbia, aan
de Pacifische kust van Canada, om werk te vinden en
daar hun eigen gezin te stichten. Op 19-jarige leeftijd
reisde Howard ook naar het westen in de hoop dat de
vooruitzichten voor de werkgelegenheid daar beter
waren dan op de depressieve en dorre prairies. Hij had
geluk door werk in een scheepswerfin Vancouver te




vinden, werk dat heel anders was dan het werk op de
boerderij dat hij gewend was.

In de buurt van zijn ouderlijk huis in Keatley
Saskatchewan woonde in de buurt een familie met de
naam Brown. Een van hun dochters, Dorothy en Howard
raakten erg bevriend en hij maakte afspraakjes met
haar. Na het vinden van een baan in Vancouver schreef
hij aan Dorothy en vroeg haar om te verhuizen naar
Vancouver en met hem te trouwen. Zij woonde later een
tijd samen met Howard's oudere zus en haar man op
zoek naar een eigen huis .

Het duurde niet lang of Howard ontving de oproep omin
het Canadese leger te gaan, deze oproep werd gevolgd
door vier maanden basisopleiding in British Columbia. Hij
werd vervolgens overgebracht naar Chippewa, Ontario
om een paar maanden later vergezeld te worden door
zijn vrouw. Hij werd echter al weer snel naar een ander
trainingskamp overgeplaatst en vervolgens naar Europa
met The Queen's Own Cameron Highlanders of Canada.
Op dat moment ging Dorothy terug naar hun eigen
gemeenschap Keatley in Saskatchewan.

In november of december1944 ontmoetten twee jonge
soldaten met de naam Nels Soiseth en Kermit Nesseth
toevallig Howard Linnell in Engeland. Zij kwamen uit het
zelfde district in Saskatchewan en de drie jonge mannen
kenden elkaar van vroeger. Ze waren bij
sportevenementen elkaars concurrenten en samen
hadden ze gewerkt bij het oogsten. Nels heeft later aan
zijn familie thuis verteld dat Howard zeer teneergeslagen
was in Engeland Hij leed erg aan heimwee en maakte
zich zorgen. Zijn vrouw Dorothy verwachtte een kind.
Zijn twee vrienden probeerden hem zo veel mogelijk te
steunen en te bemoedigen. Soiseth heeft na zijn
opleiding in Engeland in Belgié gevochten. Daarna



werd hij en Nesseth verscheept naar Nederland evenals
Howard Linnell.

De details over de wijze van zijn sterven zijn niet
helemaal duidelijk, maar de beste informatie, die werd
doorgegeven door een van zijn Saskatchewan vrienden
die hij onlangs nog had gezien in Engeland, luidt dat op
6 april 1945 Pte. Howard Linnell werd uitgezonden op
nachtelijke patrouille om informatie te krijgen over de
Duitse posities. Hij moest door water, waarschijnlijk een
kanaal, toen hij een draad raakte, waardoor hij volledig
blootgesteld werd door schijnwerpers en aan Duits vuur.
Hij stierf op de leeftijd van 22 jaar als gevolg van
meerdere schotwonden, slechts een maand en twee
dagen voor VE dag en een maand en acht dagen na zjn
zoon Dwaine Howard Linnell werd geboren. Hij heeft
hem dus nooit gezien.

Toen zijn vroegere vrienden in Saskatchewan van zijn
overlijden hoorden, bezochten ze zijn tijdelijke graf en
met een geleende camera fotografeerden zij het. Ze
mailden vervolgens de foto aan de ouders van private
Linnell in Keatley Saskatchewan.

Dorothy Linnell hertrouwde in 1952 en zijn zoon groeide
op in een boerderij niet ver van het huis van zijn vader
in Keatley.




