
 

 

Charles Lloyd, geveld 
door een sluipschutter 

 
Krantenknipsel over de dood van Lloyd. Bron: https://www.veterans.gc.ca 

Toen Charles (Henry Oswald) Lloyd in maart 1941 werd 
ingeschreven voor actieve dienst in het Canadese leger werd als 
beroep genoteerd: trumpeter, RCMP. De trompettist moest de 
verschillende trompetsignalen van de Royal Canadian Mounted 
Police kennen en kunnen laten horen. Maar hij was niet meer actief 
bij de Canadese politie – de Mounties. De 19-jarige Lloyd was op 
dat moment zonder werk en hij zei dat hij wel een carrière in het 
leger ambieerde. 
Lloyd hield van paardrijden, schaatsen en hij vond het ook leuk om 
softball te spelen. Maar zijn rol als trompettist was hem wellicht het 
meest lief. De opleiding was er een beetje bij in geschoten, liet hij 
weten – dat kwam omdat hij misschine wel 5 keer was verhuisd in 
de tijd dat hij naar school ging. 
Desalniettemin maakte hij een goede indruk. Hij was een gezellige 
jongen die goed kon vertellen, oordeelde Lieutenant F. Whewell in 



 

 

1942. Whewell vond dat Lloyd nog wel extra training nodig had om 
goed te functioneren in het 8th Recce regiment. 
Lloyd meldde zich in Regina (Saskatchewan, Canada), waar hij in 
1941 woonde. Hij was 19 jaar eerder geboren in de plaats Morden 
(Manitoba, Canada) als zoon van Gladys en Cyrill Lloyd. Gladys en 
Cyrill waren vanuit Engeland naar Canada gekomen. Zij waren in 
1916 in Engeland getrouwd. Vader Cyrill kwam in maart 1938 te 
overlijden op 50-jarige leeftijd. 
Lloyd werd ingedeeld bij het 8th Recce regiment (14 Hussars). De 
1,77 lange en 57 kilo zware jongwas een tijdje brildragend geweest. 
Maar in 1941 had hij geen bril meer nodig voor zijn grijze ogen. 
Na drie maanden dienst in Canada werd hij al verscheept naar het 
Verenigd Koninkrijk, waar hij successievelijk van gewoon soldaat 
werd gepromoveerd tot sergeant en korporaal. 
In juli 1944 ging hij naar het Europese vasteland. Hij bleef 
ongeschonden in de strijd tot hij begin april 1945 in de omgeving 
van Laren (Gld) kwam. Zijn regiment zag hoe de bruggen over het 
Twentekanaal door de Duitsers werden opgeblazen, terwijl ze met 
hun voertuigen tot op enkele honderden meters waren genaderd. 
Een paar dagen later trok hij in de richting van Holten. Zijn regiment 
moest verkenningen uitvoeren over de Schipbeek. Op 6 april 1945, 
om tien uur in de ochtend, viel Lloyd neer. Hij was getroffen in de 
maagstreek – mogelijk door een Duitse scherpschutter. De kogel 
was dwars door hem heen gegaan. 
De hospik die hem hielp noteerde dat Lloyds conditie nog redelijk 
goed was, hoewel hij een zwakke pols had bij een hoge hartslag. 
Lloyd werd naar het ziekenhuis in Lochem gebracht waar op dat 
moment tal van gewonde Canadezen werden geholpen. Daar 
kwam hij om kwart over 12 aan. Zijn toestand verslechterde 
zienderogen en om 13.40 uur stelde de arts vast dat hij was 
overleden. 



 

 

 
Telegram aan de moeder van Charles Lloyd. Bron: Library and Archives Canada; 
Ottawa, Canada; Service Files of the Second World War – War Dead, 1939-1947; 
Series: RG 24; Volume: 26383 

Zijn moeder, die inmiddels in Winnipeg (Manitoba, Canada) woonde 
kreeg op 9 april 1945 een telegram met de melding dat haar zoon 
was overleden als gevolg van verwondingen die hij had opgelopen. 
In een toelichtende brief van een week later las ze dat Charles was 
overleden als gevolg van een schotwond in de buik, bloedverlies en 
shock. 
Charles werd tijdelijk begraven op de algemene begraafplaats aan 
de Zutphenseweg in Lochem. Later kreeg hij zijn definitieve 
rustplaats op de Canadese Begraafplaats in Holten: plot 3, rij C, 
graf 6. 
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