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Philip werd op 29 mei 1921 geboren in Springville, 

Pictou Co, Nova Scotia als zoon van Philip Neil Long 

en Elizabeth MacPherson Long uit Thorburn Pictou 

Co. Zij waren op 24 juli 1908 getrouwd in Stellarton 

Pictou Co. Zijn broer was Harold Chrisholm Long en 

zijn zuster Mrs. Jessie  May Kinley- Long (zijn 

nabestaande) en zijn halfzuster was Phyllis Christene 

Long. 

Hij was arbeider en lid van the Presbyterian Church. 

Philip was drie jaar toen zijn moeder na ziekte aan 

tuberculose overleed in 1925 en hij ging daarna bij zijn tante Mary en oom 

James MacLean wonen op een kleine boerderij in Island East River Nova 

Scotia. Niet ver van waar Philip Sr. met de familie naar toe was verhuisd 

naar het dorp Thorburn om te gaan werken als mijnwerker. Tijdens zijn 

kindertijd brachten hij en zijn broer Harold vele zomers door op de 

boerderij en toen zij ouder werden hielpen ze bij de klussen en beleefden 

zij ook avonturen door het leven in de natuur.  Phil hield van de omgang 

met de dieren en na voltooiing van zijn school bleef hij op de boerderij bij 

zijn hond en de paarden. Ofschoon hij was vrijgesteld van de militaire 

diens vanwege een blessure aan zijn been in zijn jeugd ging hij op 22-

jarige leeftijd toch half oktober 1943 in dienst bij the Cape Breton 

Highlanders. Hij werd opgeroepen voor dienst en werd op 24 december 

1944 verscheept naar het VK.  Zijn plan was om naar Canada terug te 

keren als de oorlog voorbij was en dan voor zichzelf een kleine boerderij 

te kopen.   

In zijn eerste brief, gedateerd 5 januari 1945, aan Jessie na zijn aankomst 

in Londen Engeland schreef hij dat hij zijn broer Harold had getraceerd in 

Londen en dat ze juist terug waren van een avond uit eten en een show. 

Harold was eerder overzees gegaan om zich als kapitein te voegen bij het 

Britse leger als een CanLoan officer.  Hij was tijdens een gevechtsactie 

gewond geraakt in Holland en was net klaar met zijn herstel in Engeland 

toen Phil aankwam in Londen. Toen Phil en Harold beiden in het gebied 

van Londen waren, waren zij in staat om gezamenlijk diverse 

gelegenheden te benutten om te relaxen voordat ze naar Holland werden 

gestuurd. Hij ging op 14 april 1945 naar NW Europa. 

Phil schreef zijn laatste brief op 18 april aan Jessie uit België waar zijn unit 

was op weg naar Holland. Kort daarna werden Jessie en haar vader ervan 

op de hoogte gesteld dat Phil was gesneuveld in Noord-Nederland op 

maandag 30 april 1945 op de leeftijd van 23 jr. tijdens de slag om the 



Delfzijl Pocket. En hij werd daarna tijdelijk begraven in Wirdum, 

Groningen en hij werd vervolgens op 16 februari 1946 herbegraven in 

Holten. 

Op zijn grafsteen: THO' YOU REST BEYOND THE SEA ONES THAT LOVED 

YOU BEST AT HOME WILL NOT FORGET 

Zijn medailles waren: 1939-45 Star; France Germany Star; War medal; 

CVSM. 

Hij diende bij the Cape Breton Highlanders. 

      

 


