
Corporal Frederick Ludwig		 	 	 	    12 D 02


Frederick Ludwig werd geboren op 17 
augustus 1912 in Winnipeg, 
Manitoba, Canada, hij was de zoon 
van George Gustave en Matilda 
Ludwig. Zijn (van oorsprong Duitse) 
ouders waren in juni 1906 getrouwd 
in Rusland. Frederick had een oudere 
broer, Robert. Na Frederick kwamen 
er meer kinderen, hij kreeg nog twee 
broers, Leonard Arthur en Edward,  
en twee zussen, Tabitha en Roberta. 
Twee andere kinderen van het gezin 
waren gestorven.


Op een formulier van het leger vulde 
zijn moeder in 1945 in, dat vader George Gustave zijn gezin had verlaten. 
Het was niet bekend waar hij was ten tijde van het overlijden van Ludwig.


Ludwig verliet school op 15-jarige leeftijd. Hij ging werken als 
metaalbewerker. Frederick was ongehuwd. Hij sprak Engels en Duits, hield 
van orgelspelen, schaken en softbal. Hij was presbyteriaan, in zijn 
bezittingen vond men later o.m. een bijbel, een paar religieuze boeken en 
religieuze onderscheidingen (medals).


Op 8 januari 1941 meldde hij zich aan bij het Canadese leger. Daarvoor 
(van 1930 tot 1936) was hij bij de Royal Canadian Sergeants Signals.


Hij werd ingedeeld bij het District depot Fort Garry Horse Wing- onderdeel 
(later herbenoemd tot het 10th Armoured Regiment).  Begonnen als 
‘trooper’, zou Frederick later in rang opklimmen tot ‘çorporal’ . Hij was 
‘signal instructor’ en voltooide een opleiding tot ‘qualified driver’. 


In november 1941 vertrok hij naar Engeland. Van daaruit ging hij op 4 
juni 1944 naar het vasteland van Europa: Frederick was erbij op 6 juni, 
D-day, de landing in Normandië.


Op 23 oktober 1945 schoot hij zich met zijn dienstwapen, een 9 mm 
Browning automatic, door het hoofd in Weener, Duitsland. In een briefje 
dat naast zijn bed gevonden werd schreef hij dat niemand anders dan 
hijzelf verantwoordelijk is voor zijn laffe gedrag. Moe van het leven, ziet 
hij uit naar de eeuwige rust. Hij noemt zijn zelfmoord een gevolg van  



‘war nerves’. Hij schrijft ook dat hij “Dutch Courage’ nodig heeft om de 
daad te kunnen uitvoeren: toen zijn lichaam ontdekt werd, werden naast 
zijn bed 2 halflege flessen jenever gevonden. Frederick ondertekende dit 
briefje met “Regretfully yours…….” (in plaats van Respectfully yours…).


Er kwam een onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood. 
Verschillende getuigen werden gehoord. Men kwam tot de conclusie dat er 
sprake was geweest van een ‘mental unbalance’. Men achtte hem daarom 
niet schuldig aan ongepast gedrag.


Frederick Ludwig werd tijdelijk begraven bij in Bingum bij Leer, Duitsland. 
In 1946 werd hij herbegraven op de Canadese Militaire Begraafplaats in 
Holten, Nederland.


Aan hem zijn de volgende onderscheidingen toegekend:


- de 1939-1945 Star


- de France-Germany Star


- de Defence Medal


- de War Medal 1939-1945


- de CVSM with Clasp


-





