McCooeye William Fred 09C13

"5 ™ pte. William F. McCooeye, van het Algonquin
Regiment sneuvelde op 24 april 1945, op de
leeftijd van 24 jaar, bij de bevrijding van
Nederland.

William F. McCooeye was de tweede zoon in een
gezin van vier kinderen. Hij werd geboren op 16
augustus 1920.

William F. McCooeye's ouders, Samuel en Lyda
McCooeye leefden met hun kinderen Cecil,
William (Bill), Anne en Lawrence op een boerderij
35 km ten zuiden van de hoofdstad Ottawa,
Ontario. Hun familieboerderij was net buiten het
landelijke stadje Metcalfe, Ontario.

William (Bill) McCooeye, werd gedurende de Tweede Wereldoorlog bij het leger
ingelijfd, hoewel hij een vrijstelling zou hebben kunnen krijgen. Hij was daarvoorin
aanmerking gekomen, omdat hij in Canada nodig was om op de familieboerderij te
werken. Zijn oudste broer Cecil was een getrouwd man met een kind en was
vrijgesteld van dienst. Zijn inzet in Canada was nodig voor de toelevering van het
land en de troepen,. Zijn jongste broer Lawrence was te jong om te dienen in het
leger.

Zijn zwager Frank McDowell ( man van Anne) diende ook aan het Europese front. Hij
was in Engeland en Frankrijk tijdens de oorlog.

Zijn broer Lawrence, 15 jaar oud, herinnert zich hoe hij zijn vader Samuel en Bill naar
het treinstation vergezelde . Bill was op weg naar zjn collega-leden van het
Algonquin Regiment voor een trainingskamp in Cornwall, Ontario, Canada.

Het was een goed afscheid met de woorden “tot ziens, en stuur de vijanden naar de
hel”, zo ging Bill naar het oorlogsfront.

William (Bill) als tweede kind in het gezin was een echte grapjas. Hij hield er van
grappen te maken en mensen te plagen. Hoewel hij graag zijn broers en zus plaagde,
was hij toch steeds hun grootste beschermer.

Bill had een opleiding als amateur bokser gehad. Hoewel hij een tengere man was,
was hij snel met zijn vuisten.




Toen de Tweede Wereldoorlog naderde, werkte William (Bill) op de familieboerderij,
en ook vond hij werk bij andere boeren in de buurt, die af en toe een helpende hand
nodig hadden.

Hij had een vaste vriendin Jean. Bill en Jean hadden serieuze gevoelens voor elkaar.
Zouden ze getrouwd zijn na de oorlog? We weten het niet. Wel weten we dat Jean
vele jaren de ouders van William (Bill) zou bezoeken en schrijven.

William (Bill) schreef vaak aan zijn moeder en vader en aan de andere familieleden,
gedurende de tijd dat hij werd ingezet in Europa. Een zeer ongelukkige samenloop
van omstandigheden is dat de familieboerderij tot aan de grond toe afbrandde kort na
het einde van de oorlog. Alle correspondentie van Bill gedurende de oorlogstijd ging
in het vuur verloren.

Het was de laatste brief van zijn commandant die zijn familie echter verscheurde. Zijn
jongste broer Lawrence was buiten op het land van de boerderij op ongeveer 1 km
van huis. Ondanks dat, kon hij het gejammer en geschreeuw van zijn moeder horen
toen zijn ouders het nieuws, dat hun geliefde zoon gedood was, lazen.

William werd neergeschoten door een Duitse sluipschutter toen hij dekking zocht in
een loopgraaf, tijdens de bevrijding van Nederland.

Pte. William F. McCooeye overleed aan zijn verwondingen op 24 april 1945. Hij was
24 jaar oud.

Hij werd altijd betreurd door zijn familie. Zijn offer wordt herdacht op een
gedenkteken in Metcalfe, Ontario, dicht bij de plek waar hij werd geboren. Zijn naam
(één na laatste in de lijst) is te zien, samen met de anderen uit die omgeving die ook
sneuvelden in hun opofferingsrol tijdens de Tweede Wereldoorlog.




