
Cpl Gus MacLean                                      6-C-3 

 

Gus werd op 5 augustus 1916 geboren in Florence, 

Nova Scotia als zoon van Murdock en Mary Jane 

MacLean uit Florence. De ouders van Gus zijn op 9 

september 1907 in Plymouth, Massachusetts (USA) 

getrouwd. Gus trouwde op 3 april 1940  in Sydney, 

Nova Scotia met Margaret J. MacLean uit Florence. 

Gus broer, Norman MacLean, diende ook overzee bij 

de RCE. Hij had een gehuwde en een nog ongehuwde 

zuster. Vier kinderen uit hun gezin zijn al op jeugdige 

leeftijd overleden. Het gezin van Gus was lid van de 

Presbyterian Church. 

 

Gus nam op 14 oktober 1939 dienst in Sydney Nova Scotia, hij was toen 

tijdelijk werkeloos. Zijn militaire training kreeg hij in Sydney, Nova Scotia 

en Camp Borden. Op 20 oktober 1941 ging Gus overzee naar het Verenigd 

Koninkrijk. Daar werd zijn militaire opleiding voortgezet. Op 10 november 

1943 werd Gus naar Italië gezonden om met zijn regiment, de Cape 

Breton Highlanders ingezet te worden bij de bevrijdingsoperaties in Italië. 

Toen de Nazi’s grotendeels naar het Noorden waren terug gedrongen, 

werd hij op 21 februari 1945 naar Marseille (Frankrijk) vervoerd om van 

daar naar België op te trekken. Gus nam vervolgens deel aan de verdere 

geallieerde opmars richting het Noorden met  heftige gevechten in het 

“Rijnland Offensief” en later in Oost- en Noord Nederland. In de laatste 

weken voor de capitulatie van de Duitsers vocht het Cape Breton 

Highlanders Regiment nog heftig in de Delfzijl Pocket.  

Gus sneuvelde op dinsdag 1 mei 1945 op de leeftijd van 28 jaar tijdens 

die strijd rondom Delfzijl. Hij werd daarna tijdelijk begraven in Wirdum 

voordat hij op 16 februari 1946 werd herbegraven in Holten. 

Op zijn grafsteen: DEPARTED FROM US BUT FOR AWHILE TO SLEEP IN 

PEACE WITH JESUS 

Zijn medailles:1939-45 Star; Italy Star; France Germany Star; Defence 

Medal; War Medal 1939-45; CVSM & Clasp. 

Zijn weduwe en moeder werden op 9 juni 1945 onderscheiden met the 

Memorial Bar. 

Zijn naam staat vermeld op de plaquette in de kerk van Holwierde. 

 



 


