Pte Neil Roderick MacLean 12G12

Neil werd op 5 juni 1917 geboren in Thorburn, Pictou
County, Nova Scotia, zoon van Neil A. en Kate MacLean
(overleden in 1918), uit Lourdes, Nova Scotia. Zij waren
in 1902 getrouwd in Lourdes. Zijn broer was Bernard
MacLean en zijn zusters waren Mrs. Annie Fierfield, Mrs.
Cecilia McDonald en Esabell MacLean. Neil ging tot zijn
189 naar school en behaalde “grade 8”.

Hij was elektricien bij een kolenmijn en lid van de Rooms-Katholieke kerk
en hij hield van velerlei sporten en was goed in geweerschieten.

Op 5 februari 1941 nam Neil dienst in Halifax Nova Scotia en hij ging op
10 december 1942 overzee naar het Verenigd Koninkrijk. Op 11 juli 1943
kwam hij met zijn regiment, het Carleton & York Regiment, aan in Sicilié
en later namen ze deel aan de heftige gevechten op het vasteland van
Italié. Neil raakte daarbij op 23 mei 1944 gewond, na enkele weken kon
hij weer ingezet worden. Toen de nazi’s grotendeels uit Italié verdreven
waren, ging Neil op 17 maart 1945 aan boord in Italié voor de oversteek
naar Marseille (Fr). Vandaar werd hij met zijn regiment naar Nederland
gestuurd om ingezet te worden bij de bevrijding van Oost Nederland.

Nadat Deventer door de 79¢ Canadese Infanterie Brigade bevrijd was,
trokken ze op 12 april 1945 de IJssel over om Apeldoorn en later de
gehele Veluwe te bevrijden. Ten tijde van de Duitse capitulatie bevond
Neil zich met zijn regiment in de buurt van Amersfoort. In de periode
direct na de bevrijding verbleef zijn eenheid in de omgeving van Den
Haag. Op 12 mei 1945 viel Neil, op 27 jarige leeftijd, tijdens het
wachtlopen op een binnenvaartschip overboord. Er werd uitvoerig maar
tevergeefs naar hem gezocht: hij werd verdronken gevonden. Neil werd
tijdelijk begraven in het geallieerde gedeelte van de begraafplaats in
Loosduinen, gemeente Den Haag. Op 11 april 1946 werd Neil herbegraven
op de Canadese Begraafplaats te Holten

Op zijn grafsteen: HE DIED AS HE FOUGHT, A BRAVE SOLDIER; MAY HIS
SOUL REST IN PEACE. FATHER AND FAMILY

Zijn graf werd na de oorlog geadopteerd door A. Bouwhuis uit Enschede.

Zijn medailles waren: 1939-45 Star, Italy Star, France Germany Star,
Defence Medal, War Medal 1939-45, CVSM & Clasp.

Zijn vader werd later onderscheiden met de Memorial Bar.




