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Stanley was de oudste zoon van Richmond en Lilly 

Mc Beath, hij is op 24 april 1916 geboren in Peter’s 

Mill, Kent Co., New Brunswick. Zijn ouders waren 

een jaar daarvoor in het huwelijk getreden. Naast 

Stanley was er nog een jongere broer die in het 

North Shore Regiment diende en drie zusters. De 

twee jongsten woonden aan het eind van de oorlog 

nog thuis. Het gezin McBeath was lid van de United 

Church of Canada. 

 

Stanley is tot zijn 17e jaar naar school gegaan; hij bezocht 8 jaar de 

Publicschool en aansluitend nog 3 jaar Highschool. Hij heeft school zonder 

diploma verlaten en werkte thuis mee op de boerderij van zijn ouders. 

Omdat hij belangstelling en kennis van voertuigen had, werkte hij de 

laatste 2 jaar voor hij zich aanmeldde voor het leger, in een garagebedrijf 

in Rexton, New Brunswick. Daar stond ook de boerderij van zijn ouders. 

Stanley meldde zich op 12 september 1939 in St John, New Brunswick aan 

bij het leger. Hij kreeg zijn militaire opleiding in trainingskampen in st 

John, Shelburn, Windsor en Borden.  Pas laat kwam hij naar Europa, op 

25 november 1944 werd hij per schip naar het Verenigd Koninkrijk 

gestuurd en hij kwam er 5 december aan. Op 25 maart 1945 kwam hij als 

onderdeel van het British Columbia Regiment, R.C.A.C. in Duitsland aan 

het front. De Canadese eenheden waren vanaf half april op weg naar 

Oldenburg, de Duitsers boden ook in die laatste maand van de oorlog nog 

heftig tegenstand. De strijd om het Küstenkanal bij Friesoythe en de 

opmars naar het iets noordelijke gelegen Edewecht kostte vele levens. In 

de onoverzichtelijke gevechten daar wordt Stanley in eerste instantie als 

vermist opgegeven, later komt de melding dat hij tijdens de gevechten op 

21 april 1945, drie dagen voor zijn 29ste verjaardag, dodelijk verwond en 

gestorven is. 

In Rexton krijgt de familie McBeath op 30 april 1945 een telegram met de 

mededeling dat Stanley vermist is en waarschijnlijk krijgsgevangen is 

genomen. Echter enige dagen later, op 3 mei,  ontvangt men een tweede 

telegram dat Stanley gesneuveld is bij de gevechten in Duitsland. Het 

verdriet is groot en de vertwijfeling des te meer als een lokale krant in 

New Brunswick op 7 mei een lijst publiceert met namen van soldaten uit 

New Brunswick die door de geallieerden uit krijgsgevangenkampen levend 

zijn bevrijd. Eén van die namen is die van Stanley. De familie krijgt hoop 

dat er een misverstand is bij de autoriteiten en dat Stanley nog in leven 



is. Vader Richmond vraagt onmiddellijk om opheldering en enkele dagen 

later volgt toch het bittere nieuws dat de krant een fout heeft gemaakt en 

dat Stanley inmiddels tijdelijk in Friesoythe begraven is. 

Stanley krijgt zijn definitieve rustplaats op 9 maart 1946 op de Canadese 

Begraafplaats te Holten. 

De volgende onderscheidingen vielen hem ten deel:  

 

 

 

  

   

 


