
McClory John Inglis                                          05 F 02  

 

Op 22 mei 1913 werd in Edmonton, Alberta John Inglis geboren als zoon 

van John Albert en Margaret Isobel McClory. Na 8 jaar werd het gezin 

uitgebreid met zusje Margaret. Het gezin behoorde kerkelijk tot de Church 

of England. John was op school een goede leerling. Hij ging tot zijn 

zeventiende naar school en behaalde graad XII. Vervolgens ging hij aan 

het werk als boekhouder. Van jongs af aan speelde John al golf en 

daarnaast was hij een fervent ijshockey speler. In 1939 vestigde hij zich 

in St Catharines, Ontario. John trouwde daar in 1941 met Marjorie Helen 

Kirkwood. Na een baan bij een verzekeringsmaatschappij kwam John in de 

voedingsindustrie terecht. De laatste 2 jaar voor zijn indiensttreding had 

hij een meer commerciële baan in de bezorging van vers voedsel per 

schip. Daarnaast was hij actief als golfinstructeur.  

In 1942 werd zijn dochtertje Lynn geboren. En een jaar later op 29 april 

1943 meldde John zich aan bij het leger. Zijn keuringsrapporten spreken 

van een getalenteerde, intelligente  jongeman, met leiderschap 

kwaliteiten. Na zijn militaire opleiding onder andere in Camp Borden, 

Ontario, werd hij begin oktober 1944 naar het Verenigd Koninkrijk 

verscheept. Op 3 november 1944 komt John met het Algonquin Regiment 

aan het front in Frankrijk. Tijdens de opmars in Noordwest Europa wordt 

hij in februari 1945 bevorderd tot korporaal. Begin april trekt John met 

zijn regiment door Oost Nederland om al na een paar dagen het Emsland 

D. in te trekken. Daar vinden in de maand april nog heftige gevechten 

plaats. De strijd bij de verovering van het Küstenkanaal en de opmars 

naar Oldenburg kost veel Canadese bevrijders het leven. Ook John 

sneuvelt hier op 26 april 1945 tijdens gevechten in de buurt van 

Edewecht. John wordt daar tijdelijk begraven.  

 

 

In maart 1946 vindt John zijn definitieve 

rustplaats  op de Canadese Begraafplaats in 

Holten. Zijn graf ligt in plot 5 rij F graf- 

nummer 2. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Doordat een paar jaar na de 

oorlog, toen Lynn 5 jaar was 

en met haar moeder bij haar 

grootouders woonde, het huis 

waarin ze woonden totaal 

afbrandde en alles in 

vlammen opging, is er maar 

één foto van John. Hij staat er 

op als veertienjarige met zijn 

moeder en zusje. 

 

 

 

 

                                                    

                                             John (14) met zusje Lynn (6) en moeder Margaret 

 

 

 


