Metcalfe William Stuart 06-B-13

William “Bill”Metcalfe werd geboren op 21 februari 1921 in Sarnia (Ont.) als
zoon van Karl Steadman Metcalfe en Julia Stuart Metcalfe. Zij woonden in Port
Huron Michigan. Zijn grootvader was luitenant Colonel W.W. McVicar. William
ging naar de openbare school in Petrolia, Central Highschool in London en sloot
zijn schoolloopbaan af aan het Sarnia Collegiate Institute. Hij was aangesloten
bij de Central United Church en lid van de Central Century Club als pianist op
zondagavonden.

Na de middelbare school ontving William in het tweede jaar aan het
conservatorium in Toronto een eerste graads waardering.

Toen William in dienst ging liet hij als adres 309 North Collegestreet Sarnia
noteren. Als beroep gaf hij medewerker kruidenierszaak op.

William ging op 13 augustus 1940, toen 19 jaar oud, in Sarnia in dienst onder
nr. A/50101 bij het Kent Regiment.

Hij was 1.76m lang en woog 62 kilo. Zijn ogen waren niet al te best zodat hij
een bril droeg.

Hij werd opgeleid in Chattam, Wolsey Barracks in London, and in Kingston waar
hij een P.T. opleiding volgde . Daarna werd hij overgeplaatst naar de vakschool
in Hamilton waar hij een opleiding kreeg als seiner. Van daaruit werd hij naar
Camp Borden overgeplaatst en hij zich aansloot bij het 5¢ Canadian Armoured
Division. In oktober 1941 werd hij met de Royal Canadian Corps of Signals 5¢
Canadian Armoured Division met de rang van signalman naar Engeland
ingescheept. Hij vervolgde zijn opleiding en terwijl hij daar gestationeerd was,
trouwde hij op 17 februari 1943 in Chelsea Middlesex met Helen R, Appleby.
De net gehuwde Mrs Metcalfe kwam oorspronkelijk uit Petrolia (Ont.) William
en Helen zouden later een zoon krijgen. Later, na het overlijden van William
zijn Helen en haar zoon voorgoed in Engeland gebleven.

William diende anderhalf jaar in Italié met het 8¢ Britse leger van de centrale
Miditterane Eenheden. Hij diende ook in Belgié en Nederland gedurende de
laatste maanden van 1944,



Niet lang na zijn aankomst in Italié schreef hij zijn grootvader in Sarnia luitenant
Colonel W.W. McVicar:

Ik heb nog nooit zoveel vuil en armoede gezien. De aanblik van de steden tart
elke beschrijving. De eerste dagen hier was het aangenaam warm en we
vonden dit zo slecht nog niet ondanks het feit dat het ’s nachts bitter koud
werd. Ook al trok je alles aan wat je had, je lag nog steeds te trillen als een
oude T Ford.

Dan kwam de regentijd en geloof me, alle records op het gebied van regen
werden hier mijlenver gebroken. Wij bivakkeerden in een wijngaard in
puptentjes. Zij waren lang niet slecht maar als je tijdens een bui tegen het doek
aankwam stroomde het water binnen en omdat ze zo laag waren gebeurde dat
al gauw. We groeven dus een kuil zodat we sliepen in iets dat het midden hield
tussen tent en “dug out”. Het is zo redelijk uit te houden en vergelijkenderwijs is
het relatief droog en redelijk warm. We zijn blij dat de omstandigheden niet
slechter zijn. Het eten is goed en kan worden aangevuld met alle soorten fruit
en noten.

Het enige vermeldenswaardige is de muziek die door de straten klinkt. Dit lijkt
wel het enige dat de mensen hier goed kunnen zonder commentaar. Een paar
arme sjofele mensen sukkelen voort soms uitbarstend in luid gezang waarbij
Nelson Eddy het schaamrood op de kaken zou krijgen. Als ze halverwege “Vino
Ed” zijn kun je ze al horen.

Over wijn gesproken: Het is geen wonder dat deze mensen vaak dronken zijn.
De meesten drinken dit spul al van kinds af aan. Het is niet eerlijk! Het enige dat
ik erover kan zeggen is dat dit spul goed zou zijn om als inkt te gebruiken!!!1.

Ongeveer een maand na V day, het einde van de oorlog in Europa wachtte
William om terug te keren naar Canada. William is echter op 4 juni 1945 in
Groningen als gevolg van verdrinking om het leven gekomen. Midden juni 1945
kreeg luitenant Colonel W.W. McVicar het bericht dat zijn kleinzoon was
omgekomen. William zou later officieel geregistreerd worden als slachtoffer
overzee in Nederland. William is begraven op de Canadese begraafplaats in
Holten plot VI-B-13. Zijn naam staat ook vermeld op het monument in Petrolia.
Hij werd onderscheiden met the Italy star, France and Germany star, 1939-
1945 star, defence medal and war medal.



