L/Cpl Paul Vincent O’'Donnell 8-F-6

Paul werd op 19 juli 1925 geboren in Kenilworth,
Ontario als zoon van Joseph en Rose O'Donnell, uit
Kenilworth. Zijn ouders waren op 20 januari 1913
getrouwd in Arthur Ontario. Zijn broers waren Sgt
Joseph P. , James, Patrick, Francis en Robert
O’Donnell. En zijn zusters waren Mrs. Garfield Teeter
(Cecelia), Mrs. Edward Crowley (Helen), en Mrs.

. Joseph O'Connor (Louise). NB Zijn broer Austin
Michael O’'Donnell was ook gesneuveld en wel op
dinsdag 31 augustus 1944 in Italié en hij werd begraven op the
Montecchio War Cemetery grave 1-A-14.

Hij was boer en lid van de rooms-katholieke kerk.

Hij nam op 22 november 1943 dienst in Toronto en hij ging vervolgens op
5 september 1944 overzees naar het VK en hij ging daarna op 2 oktober
naar Frankrijk.

Paul was een van de 10 kinderen en groeide op de familieboerderij op net
buiten het gehucht Kenilworth. Zijn overgebleven broer Robert (hij is nu
85), was 9 jaar jonger maar herinnert zich levendig dat Paul een prachtige
zangstem had. Hij werkte op een staalfabriek in Hamilton Ontario en het
verhaal gaat dat hij op de stoep stond van het rekruteringsbureau op zijn
18e verjaardag. Hij herinnert zich de afscheidsparty, die voor Paul en
Patrick (mijn vader) werd gehouden. Terwijl Paul op de boot naar
Engeland zat kreeg hij het bericht van het sneuvelen van zijn oudere
broer Austin in Italié (zie boven). Paul was beste maatjes met Austin,
ondanks het verschil van 9 jaar jonger en hij wist dat hij hem naar de
oorlog zou volgen. Mijn vader, Patrick, die bij the Royal Canadian Air Force
was, kwam niet verder dan Halifax, Nova Scotia en ging nooit overzees
naar het VK. Paul werd opgeleid op Base Borden, Angus Ontario en oom
Bert denkt dat hij vandaar naar Halifax ging en hij werd daar ingescheept
voor Engeland. Er was nog een andere broer Joseph die zijn legertijd
doorbracht in British Columbia en ook nooit naar England ging. Oom Bert
geeft aan dat Paul op een motor reed tijdens zijn legertijd.

Paul sneuvelde op vrijdag 13 april 1945 bij Friesoythe (NW Duitsland) op
de leeftijd van 19 jr. en hij werd tijdelijk begraven in Neuvrees (NW
Duitsland) en hij werd op 12 maart 1946 herbegraven in Holten.

Op zijn grafsteen: DIED FOR KING AND COUNTRY. MAY HIS SOUL REST
IN PEACE



Zijn medailles waren: 1939-45 Star; France Germany Star; War Medal;
CVSM & Clasp.

Hij diende bij the Lake Superior Regiment.

Familieverhaal (bovenstaand) werd geschreven door Maureen Dineen-
O’Donnell, nicht, 4 november 2020.



