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Kenny O'Meara was de zoon van Joseph en
Charlotte O"Meara, geboren op 2 september 1917.
De familie woonde in Carlton Place in een streek die
de "Happy Valley” genoemd wordt. Waarschijnlijk is
de naam ontleend aan de vele stokerijen, die daar
gehuisvest waren. Ken was de derde van vier
zoons. Robert James en William Benjamin, die
ouder waren en Harold Wilber, die enkele jaren
jonger was. William tekende ook voor het leger.
Met drie broers wonend in Happy Valley was Ken
een echte vechtersbaas. Zijn tengere gestalte
bracht veel jongens op de verkeerde gedachte dat
ze hem wel te pakken konden nemen. De meesten
waren verbaasd over zijn kracht. Ken was een
middelmatig student. Hij miste veel van school
omdat hij thuis op de boerderij moest werken. Hij
leerde niet echt een vak. Hij nam alle werk aan wat
hij kon krijgen. Ken werkte bij een slager, was
vrachtwagenchauffeur en boodschappenbezorger.

Op 26 juni 1936 nam Ken dienst in the Lanark en
Renfrew Scottish Militia. Ken nam deel aan de
trainingen en werd ingezet als wachtloper bij het
Centrale Lake Interneringskamp bij Petawa. In juni



1940 werd hij overgeplaatst naar the Hastings and
Prince Edward Regiment. Toen Ken in dienst ging
en er al een zoon in dienst was, zette moeder een
regimentsvlag in het raam van het woonhuis. In de
vlag twee Maple Leafs, een voor elke zoon. Op 17
juli 1940 kwam Ken in Engeland aan. Op 25 maart
1944 ging Ken naar het front in Italié. Hij werd
bevorderd tot lance corporal. Het regiment werd
vanuit Italié ingezet in de bevrijding van Nederland.
Op 9 april 1945 bereikte het Regiment Zutphen. Na
de bevrijding van Zutphen trok het regiment op
naar Apeldoorn. Op 13 april 1945 sneuvelde Ken bij

Teuge.




