Pte Robert Simon Odjick 03CO02

Robert werkte in Port Colborne, Ontario toen hij zich

. vrijwillig meldde voor de overzeese militaire dienst. Robert
is van de Indiaanse Algonguinstam van de Kitigan Zibi
afkomstig. Hij nam de trein naar Kingston, Ontario waar hij
in dienst trad op 31 augustus 1943, Twee dagen later
schreef hij zijn testament, waarin hij al zijn bezittingen
naliet aan zijn vrouw Jeanne in Maniwaki. Ze hadden drie
kinderen, Betsy,4 jaar, Simon,2 jaar, en Freeda, drie
weken oud. Robert kreeg zijn basistraining in Kingston
waar hij gekwalificeerd werd als radio-operateur. Hij sprak
vloeiend drie talen: Algonquin, Frans en Engels. Maar
Robert wilde geen radioman zijn.

Hij wilde machinegeweerschutter worden en vroeg zijn
commandant om hem de kans te geven hiervoor in
aanmerking te komen. Robert doorliep de schietcursus en werd een gekwalificeerd
machinegeweerschutter. Zijn commandant beschreef hem als opgewekt, intelligent,
altijd keurig en verzorgd zoals zijn portret laat zien. Robert ging overzee vanuit
Halifax op 25 juni 1944 en kwam in Liverpool GB aan op 3 juli 1944, Hij werd
doorgezonden naar een opleidingsbataljon waar hij verbleef tot 10 november 1944,
Hij kreeg toen het bevel om naar Frankrijk te gaan. Op 14 november werd Robert
naar het Royal Regiment of Canada gezonden in het Salient in Nijmegen. Robert
schreef vaak naar huis naar zijn vrouw Jeanne en zijn moeder Katineen Riel. Zijn
brieven waren altijd blijmoedig en zorgzaam, waarbij hij nooit iets liet weten over de
miserabele kou en ellende die hij met zijn dienstmaten tijdens de winter van 1944/45
bij Nijmegen moesten doorstaan. De Duitsers verdedigden de noordelijke oever van
de Rijn en op sommige avonden roeiden zij met rubberbootjes naar de overkant om
de posities van de Royals aan te vallen. Wanneer de Royals verwachtten dat de
Duitsers samentrokken om hen te overvallen begonnen de Vickers machineschutters,
inclusief Robert, hun wapens te laden en spoten vele duizenden kogels over de rivier
naar de Duitse verdedigingslinies. Maar Robert schreef nooit overiets dergelijks naar
Jeanne. In plaats daarvan vroeg hij naar de kinderen en verder over hoe het haar
verging. In februari 1945 stopten de brieven aan Jeanne toen de Royals naar het
front gingen in het Reichswald bij de Nederlands-Duitse grens. De Duitsers boden
zwaar tegenstand en de gevechten, die de hele maand februari en begin maart 1945
duurden, waren hevig.




Later hervatte Robert het schrijven van brieven aan Jeanne en verontschuldigde zich
ervoor dat hij zo lang niet geschreven had en moest toegeven dat ze een zeer zware
tijd hadden gehad. Dat was alles. Hij vertelde Jeanne toen over zijn verlofin Brussel
en grapte dat het bier in Belgié "niet zo goed is als thuis in Canada.”

The Royal Regiment of Canada was een van de infanterieregimenten van de 2¢
Canadese Infanterie Divisie, die was uitgekozen om de stad Groningen te bevrijden.
De aanval was gepland op 14 april 1945.

De Royals werden naar voren gebracht naar hun aanvalspositie bij het gehucht Peelo,
in feite een buitenwijk van Assen. Het was 13 april 1945. De meeste eenheden
moesten marcheerden behalve de machinegeweerschutters, omdat zij zwaar beladen
waren vanwege hun zware Vickers machinegeweren en de munitiekisten. Zij reden
mee bovenop de Sherman tanks. Robert was een van deze schutters. Het was al
avond toen de Royals optrokken naar Peelo. Een Duitse patrouille kwam hen
plotseling tegen. Van beide kanten werd het vuur geopend. De Rovyals liepen in een
kruisvuur. Een regen van kogels trof Robert in zijn buik en lies. Hij werd naar een
Canadees veldhospitaal in Lochem vervoerd en hij overleed vier dagen later aan zijn
verwondingen op 17 april 1945 om 16.20 uur. Hij was 27 jr. Zijn persoonlijke
bezittingen werden bij elkaar gezocht en naar huis gezonden, een polshorloge,
armband, vulpen, vreemd geld, portemonnee, de trouwakte met Jeanne en de drie
doopbewijzen van zijn kinderen. Zijn commandant beschreef Robert als een van zijn
beste soldaten in zijn compagnie, een gewetensvolle man, die zijn werk zeer goed
deed. Hij werd tijdelijk begraven in Lochem.
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