
 

Paquette, Maurice. Corporal      11-F-7 
 
Maurice was de zoon van Wilfrid en Julia Paquette. 
Geboren in Montreal op 25 november 1918, maar op jonge 
leeftijd al meegekomen met het gezin naar Ottawa.  
 
Zijn broer Roland was jonger; één zuster, Marguerite, was ouder 
en hij had nog drie jongere zusters: Jacqueline, Georgette en 
Pauline. 
 
Hij had de St. Charles school 
bezocht, maar na grade 4, met 16 
jaar, had hij de school achter zich 
gelaten. Wel gaf hij aan Frans en 
Engels te spreken. 

 
Met 16 jaar was hij aan het werk gegaan bij "M. Bouchard Abattoir" als slager. 
Daar hield hij het 8 jaar vol. 
Vervolgens werkte hij nog een jaar in het abattoir van Charlie Tomas, voor hij zich 
aanmeldde voor het leger, begin juli 1942. Na de oorlog zou hij daar weer in dienst 
kunnen komen, was hem verteld. 
 
Als beroep gaf hij op dat hij "slager" was en de aantekeningen op zijn keuringsrapport 
vermeldden dan ook diverse littekens aan linkerhand en rechterhand. 
Maurice was voor zijn aanmelding al twee jaar actief geweest als vrijwilliger. Vanaf 
augustus 1940 tot juli 1942 was hij ingedeeld bij het 1ste Corps van het Royal 
Canadian Army Service Corps. 
 
Ter verduidelijking: 
(De RCASC verplaatste voorraden uit het achtergebied naar de frontlinies. 
Ze leverde alle rantsoenen, munitie, aardolieproducten en alle andere benodigdheden. Ze 
deed dit met een verscheidenheid aan voertuigen, variërend van drie- tot tien-tons 
vrachtwagens en veertig-tons tanktransporters.) 

De militaire "loopbaan' van Maurice begon in het Districtsdepot in Ottawa. 
Half juli 1942 ging hij naar een basis trainingscentrum in Ottawa en half september 
1942 naar het basis centrum Valcartier.  

De volgende verplaatsing voor Maurice was via Debert naar Halifax. Daar ging hij op 
12 december 1942 op de boot naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij op de 18e 
aankwam. 

In januari 1943 werd hij nog licht gestraft omdat hij, terwijl hij geacht werd op wacht 
te staan, aangetroffen werd "zittend in een truck". Het kostte hem 5 dagen soldij. 

Maurice zou in Engeland blijven tot 6 juli 1944, op de 7e ontscheepte hij in Frankrijk. 
Toen ingedeeld bij de Franstalige eenheid "Les Fusiliers Mont-Royal. 

Maurice werd in september 1944 benoemd tot waarnemend korporaal. 
Ongetwijfeld maakte hij de hele opmars door Frankrijk en België mee tot in Zuidwest 
Nederland. 

 



Het regiment werd ingezet bij de "Slag om de Schelde". 
De gevechten om de Westerschelde aan weerszijden vrij 
te maken van vijandelijke troepen, zodat de haven van 
Antwerpen gebruikt kon worden voor aanvoer van 
manschappen en materieel. 
In Waarde, gemeente Reimerswaal, staat een 
monument dat herinnert aan de FMR. 

In de servicerecords van Maurice werd vermeld dat hij 
op 25 november 1944, tijdens de gevechten in Zuidwest 
Nederland, gewond raakte. 
Op de medische kaart werd ingevuld: 'kogelwond bij rechterschouderblad". 

Half december 1944 meldde Maurice zich weer bij zijn eenheid. 
Daarna een periode van relatieve rust tijdens de wintermaanden. 
Toen de opbouw van troepen en materieel voltooid was, werd de aanval geopend op 
het Reichswald, "Operatie Veritable".  
De opening van het Rijnland offensief waarin de FMR ook aan deelnam. 

Ter verduidelijking: 
Het Rijnland offensief bestond uit verschillende fases. 
Opzet: na het deels mislukken van Market-Garden zouden de Duitse eenheden 
teruggedrongen moeten worden tot achter de Rijn. 
Het offensief kende drie fases. "Operatie Veritable" startte op 8 februari 1945 met de aanval 
op het Reichswald. Na de verovering van Kleve en Goch werd de doorstart gemaakt met 
"Operatie Blockbuster" en "Operatie Grenade" om contact te maken met het 9e Amerikaans 
Leger bij Geldern. 
Les Fusiliers Mont-Royal kregen de opdracht de weg naar Xanten vrij te maken.  
Een pittige actie voor het regiment. 
De gevechten gingen door totdat in de nacht van 23 op 24 maart bij Wezel en Rees de Rijn 
werd overgestoken met amfibievoertuigen. Ter ondersteuning waren 16.000 paratroopers 
geland op de oostelijke Rijnoever. De grootste Airborne actie op één dag. 
Op 29 maart 1945 was de oversteek van de Rijn gerealiseerd. 
De tol hiervoor: circa 25.000 geallieerde slachtoffers en naar schatting 60.000 Duitse. 
 
De Fusiliers Mont-Royal, met Maurice in hun gelederen, waren toen al op weg naar de 
Duits-Nederlandse grens. 
Bij de opmars naar Gendringen stuitte het regiment op 31 maart 1945 op stevige 
tegenstand en verloor het een aantal manschappen. 
Op 4 april 1945 stuurde het regiment een sterke gevechtspatrouille uit om de 
verdediging van Zutphen te testen. 
Bij de hevige gevechten bij Laren-Gelderland deed het regiment niet mee. 
Maar tijdens de opmars richting Holten, waarbij de Schipbeek een belangrijke 
verdedigingslijn was voor de Duitsers, sneuvelde Korporaal Maurice Paquette. 
Na tijdelijk begraven te zijn in de buurt van Lochem kreeg hij een definitieve 
rustplaats in Holten; referentie 11-F-7 
 
Toegekend werden hem:  
1939-1945 Star; France-Germany Star; Defence Medal, War Medal 1939-1934 en de 
Canadian Volunteer Service Medal met gesp. 
 
 
 


