Patterson Welby Lloyd 09 A 06

Welby Patterson werd op 10 juli 1922
. geboren in Ohsweken, een dorp van
het “Six Nation of the Grand River”
reservaat in Brantford, Ontario. Zijn
ouders waren Thomas en Sarah
Patterson. Hij was één van de 10
kinderen. Toen hij zich, op 18-jarige
leeftijd, voor het leger aanmeldde
woonden ze in het Mohawk reservaat.
Zijn vader had daar een
landbouwbedrijf en Welby had tot die
tijd daar ook gewerkt. Hij speelde een
tijdje als professional Lacrosse en ging
vervolgens werken bij de staalfabriek
Republic Steel en Bethlehem Steel in
Buffalo, in de staat New York. Op 29
januari 1943 trad hij in dienst en
voltooide de basisopleiding in Kamp
Borden, Ontario.

Welby was een zeer sportieve vent, die hield van jagen, zwemmen,
vissen, ijshockey, basketbal en natuurlijk Lacrosse. Hij sprak Engels,
Mohawk en Tuscacora. Hij heeft een heel goede indruk achtergelaten bij
de keuringsofficier, zo is in het dossier te lezen. Tevens is hij een
regelmatig kerkganger en lid van het kerkkoor. Samen met zijn broer
heeft hij een motor, waar hij goed mee overweg kan. De vraag naar de
reden om toe te treden tot het leger beantwoordt hij met :”"avontuur”

In september 1943 komt hij in het Verenigd Koninkrijk aan. In oktober
wordt hij ingedeeld bij Argyll & Sutherland Highlanders of Canada. Tijdens
dansavond in Glasgow ontmoet hij Thomasina (Ina). Zij werden verliefd
en wilden na de oorlog gaan trouwen.

Op 21 juli 1944, landde hij met zijn compagnie in Frankrijk en ze worden
onmiddellijk ingezet in de verschrikkelijke strijd bij Falaise. Vervolgens
bevrijden ze al strijdend Noordwestelijk Frankrijk en Belgié. Op 9
september verdedigt Welby met zijn maten een bruggenhoofd over het
kanaal bij Moerbrugge B. Het is een verschrikkelijke strijd in het zicht van
drie Duitse bataljons. Naar aanleiding van zijn optreden in die gevechten
krijgt Welby de Militaire Medaille voor Heldendom. Hij was de eerste van
het Six Nation Reservaat die een Militaire Medaille in WW II ontving. In die



zelfde maand wordt hij gewond en wordt teruggestuurd naar het Verenigd
Koninkrijk om te herstellen.

In januari 1945 keert hij terug bij zijn eenheid om ingezet te worden bij
het Rijnland-offensief. Na de Nazi’s tot achter de Rijn te hebben terug
gedrongen, trekken ze al vechtend verder in noordelijke richting. Op 16
april 1945 zijn ze in Friesoythe, D. Bij het plaatsen van een noodbrug over
de rivier de Soeste wordt Welby door een sluipschutter dodelijk getroffen.
Hij wordt eerst tijdelijk ter plekke begraven en later herbegraven op de
Canadese Begraafplaats te Holten.

Aangezien Ina officieel geen nauwste verwante was van Welby hoort zij
eerst niets van de dood van haar geliefde. Ina die dan zwanger is, hoort
het bericht weken later van een zuster van hem. Zij bevalt later dat jaar
van een zoon en geeft hem de naam Richard Welby zoals zijn vader
gewild had.

De jongen lijkt sprekend op Welby en was op latere leeftijd een kopie van
zijn vader zowel wat uitstraling als interesses. De kleindochter van Welby,
Wendy Johnson heeft contact gezocht met Welby’s nabestaanden in
Canada en in 2015 een uitgebreide biografie over zijn leven opgesteld.



