Private Patrick Joseph Moran
(begraven onder de naam van
Anthony Thomas Pollock)
05-B-08

Patrick Joseph Moran werd geboren op 10 april
1926 in Philadelphia USA als zoon van Patrick en
Kathryn Moran — Campbell. Na het overlijden van zijn ouders zijn de
kinderen Moran opgenomen door een tante in Toronto. Bekend is dat
hij en zijn twee jongere zusjes Rosemary en Catherine daar in
december 1938 werden opgenomen in een kindertehuis. Op 5 april
1943 meldde Patrick zich aan bij het Canadese leger onder een valse
naam: Anthony Thomas Pollock. Hij heeft daarbij de
identiteitspapieren van een kennis gebruikt. Hij kreeg zijn opleiding bij
het Districtsdepot 2 CAC. Patrick ging op 24 november 1943 naar
Engeland en vervolgde daar zijn opleiding. Op 18 februari 1944 vocht
hij als 48th Highlander in Italié. Hij werd gewond door een granaat-
scherf in zijn rechterwang. Hij werd overgeplaatst naar the Lanark and
Renfrew Scottish Regiment op 17 oktober 1944. Hij werd opnieuw
gewond maar zette zijn dienst voort. Op 16 maart 1945 ging hij met
the Irish Regiment naar het front in Noordwest Europa.

Patrick Joseph Moran, alias Anthony Thomas Pollock stierf op 5 mei
1945 onder wel zeer bijzondere omstandigheden. Hij werd namelijk
doodgeschoten door een Nederlander, toen hij op de slaapkamer zijn
bed aan het opmaken was. Bij zijn spullen werd de volgende brief
gevonden:

1 september 1944.

Mijne heren,

Vergeef me alstublieft wanneer het vieemd en ongelooflijk klinkt, maar
het is de absolute waarheid. Ten eerste is mijn naam niet Anthony T.
Pollock. Mijn naam is Patrick J. Moran. Over mijn achtergrond geef ik
het belangrijkste prijs, voor het geval ik zal overlijden, wat ik niet
verwacht, maar wat wel mogelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat het
leven een gok is en ik ben niet bang voor de dood.




%

Patrick J. Moran, geboren in Philadelphia, Penn. USA in 1926. Mijn
vader Mr. Patrick Moran is overleden in 1934. Mijn moeder is
overleden in 1935. Mijn naaste familie is een tante Mrs. F. Wright,
Sackville, Toronto, Ontario en een andere tante is Mary McGriggan,
1812 E.Tusculum, St. Philadelphia, Penn, Usa, maar in het geval van
mijn overlijden wil ik dat mijn nalatenschap naar mijn zusjes gaat,
Rose Mary Moran en Katherine Moran, die in het kindertehuis 73
St.Clair Str. E. Toronto zijn.

Ik denk niet dat ik in detail moet uitleggen waarom ik in het leger ben
gegaan, maar ik denk dat U zult begrijpen dat ik net zoals zovele
jonge mannen heb gezocht naar spanning en avontuur om de
eentonigheid te doorbreken.

Nu, mijne heren, ik denk dat ik eindig, bedankt voor de aandacht.

De griffier van het ministerie van Arbeid van Canada verklaarde dat
Anthony Thomas Pollock, als burger, voorzien was van een dubbele
identiteitskaart, die bij de aanmelding voor het legeris gebruikt door
Moran. Het is de bedoeling van het ministerie dat Anthony Thomas
Pollock hiervoor vervolgd zal gaan worden.

Onderzoek naar de doodsoorzaak:

Getuige 1. L/Cpl Raymond van het Irish Regiment of Canada, waartoe
Pte. Pollock behoorde:

Om 18.35 uur op 4 mei 1945 keek ik uit het raam van het huis waar ik
ondergebracht was. Pte. Pollock en Pte. Mitchell waren begonnen hun
bed op te maken. Ik hoorde een schot. Ik draaide me om en zag Pte
Pollock op de grond liggen. Pte Mitchell en ik gingen naar hem toe en
zagen dat hij uit zijn mond bloedde, dus ging ik naar de Platoon
Officier Capt. Wood om het voorval te melden.

Vraag: Zag U op dat moment het wapen waarmee geschoten werd?
Antwoord: Ja, toen ik me omdraaide zag ik een Nederlandse burger,
Henk van Loon, die ik eerder in huis had gezien. Hij had een geweer in
zijn hand.

Vraag: Had iemand van jullie onderdeel bevel gegeven hun wapens te
ontladen?



Antwoord: Nee.

Vraag: Hebt U enig idee wat de Nederlandse burger met het wapen
deed?

Antwoord: Nee, Pollock en ik hadden hem eerder verschillende keren
uit de kamer gestuurd, omdat hij aan onze wapens zat.
Getuige 2. Pte. Mitchell van het Irish Regiment of Canada.
Private Pollock en ik waren net begonnen met het opmaken van ons bed. We
zagen de Nederlandse burger de kamer binnen komen, maar schonken helemaal
geen aandacht aan hem. 1k zag hem prutsen met het geweer en bijna
onmiddellijk ging het geweer af en verwondde Pte. Pollock. Ik verwijderde
de kleding rond de wond en legde meteen verband aan.
Vraag: Wat deed de Nederlander toen het schot was gevallen? Antwoord: Ik zei
tegen hem weg te gaan en hij ging naar de keuken.
Vraag: Zei hij iets tegen je?
Antwoord: Niet tegen mij maar ik hoorde hem in gebroken Engels zeggen dat hij
niet wist dat het wapen geladen was.
Oordeel van het hof:
1. Het hof verklaart dat Pte Pollock A.T. per ongeluk werd neergeschoten
door de Nederlandse burger Henk van Loon.
2. Het hof verklaart verder dat het ongeluk een resultaat was dat er burgers
in het gebied van het leger werden toegelaten.
3. Hetis de opvatting van het hof dat er geen bewijs is van nalatigheid of
wangedrag door Pte Pollock.




