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Richard was a member of the 23'Y Field Regiment, SP (self-propelled), which was assigned to the 4t"
Canadian Armored Division. Richard was killed on April 26, 1945 during the Battle for the Kusten
Canal in northern Germany. He was originally buried close to where he was killed but re-buried in
Holton War Cemetery, as no Canadian soldiers were left buried in Germany.

Richard was born in Chester, Nova Scotia, a small community one hour south of Halifax, along the
south shore of the province. He was the third child and only son. His father was Claude Leslie Mills,
who was a plumber who also served in the First World War. It was during that time that he found his
war-bride wife Millicent. They stayed in England after the war and that is where Richard's sisters
Barbara and Muriel were born. The family moved to Chester, where Claude was originally from, and
where Richard was born. Richard took after his father by working with his hands, as a mechanics
helper.

Richard joined the Canadian Army on April 24, 1941, following the footsteps of his father. This is
quite common with young men from this part of Canada. Richard joined not only because it was the
right thing to do, but also to make his father proud. | wonder if Richard thought the same as my
father, thinking that the war would be over before they made it to Europe. Little did they know what
was ahead for them.

Richard was onderdeel van het 23'd Field Regiment, SP (self-propelled), dat was ingedeeld bij de 4th
Canadian Armoured Division. Richard kwam op 26 april 1945 om het leven tijdens de Slag om het
Kustenkanaal in Noord-Duitsland. Hij werd oorspronkelijk begraven in de buurt van de plaats waar hij
werd gedood, maar werd opnieuw begraven op de oorlogsbegraafplaats van Holten, aangezien er
geen Canadese soldaten in Duitsland begraven werden.

Richard werd geboren in Chester, Nova Scotia, een kleine gemeenschap een uur ten zuiden van
Halifax, langs de zuidkust van de provincie. Hij was het derde kind en enige zoon. Zijn vader was
Claude Leslie Mills, een loodgieter die ook in de Eerste Wereldoorlog diende. Het was in die tijd dat
hij zijn echtgenote Millicent vond. Ze bleven na de oorlog in Engeland en daar werden Richards zusjes
Barbara en Muriel geboren. Het gezin verhuisde naar Chester, waar Claude oorspronkelijk vandaan
kwam, en waar Richard werd geboren. Richard volgde zijn vader op door met zijn handen te gaan
werken, als machinemonteur.

Richard sloot zich op 24 april 1941 aan bij het Canadese leger, in de voetsporen van zijn vader. Dit
komt vrij vaak voor bij jonge mannen uit dit deel van Canada. Richard sloot zich niet alleen aan
omdat het een goede zaak was, maar ook om zijn vader trots te maken. Ik vraag me af of Richard
hetzelfde dacht als mijn vader, denkend dat de oorlog voorbij zou zijn nog voordat ze Europa
bereikten. Ze wisten niet wat hun te wachten stond.

Bruce Amero, zoon van een Canadese oorlogsveteraan.



