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Frederick Sharratt werd geboren op 9 januari,
1913 en stierf op 32 jarige leeftijd op 23 April,
1945, vlak nadat zijn zoon Brian in Canada
geboren was!

Zijn ouders waren William ,Pops ", en Elizabeth
LLilI" Sharratt. Fred had éen oudere zuster Winifred,
en twee jongere broers Ern en Clair, die allebei
geboren en opgegroeid zijn in London, Ontaric
Canada!

De groctouders van Fred kwamen in 1883 in
Canada vanuit Londen, Engeland. Zij kochten twee
percelen land net buiten de kleine stad London,
Ontaric. Op het grootste perceel land, bouwden zij
een klein bakstenen plattelandshuisje voor de
ouders van Fred om, met hun groeiende gezin te
wonen. Pops en Lil was zeer geinteresseerd in het
kweken van planten, zo kweekten zij vele variaties,
die zij verkochten op de markt in een
dichtbijgelegen stad! De jonge jongens moesten
hard werken in het nieuwe tuinbedrijf, dat later tot
een planten kweekbedrijf uitgroeide. Moeder Lil en Fred's zuster zorgden goed voor
de mensen en waren druk met het bemesten van de grond en wieden van het
onkruid. Het groeide uit tot een flink bedrijf met veel broeikassen en bloemenwinkels
in de weide omgeving van London, Ontario, Canada.

Fred die de cudste zoon was, maakte lange dagen in de broeikassen en was een
gelukkig persocn. Hij hield van het leven, speelde vicol en hield ervan in het weekend
te gaan dansen. Daar ontmoette hij de jonge Yvonne Dawkins en werd verliefd op
haar. Zij hield eveneens van dansen en woonde dicht bij het danspaviljoen!

Hij had plannen ocm met Yvonne te trouwen en om een huis te verkrijgen had hij
extra inkemen nedig. Zo vond hij werk bij het nabijgelegen winkelcentrum wvan CNR
(Canadese Nationale Spoorwegen). Fred en Yvonne huwden in juni 1939, Hij vond
een klein, al wat ouder plattelandshuisje, dat aan het begin van de straat stond,
dichtbij het CNR winkelcentrum en ock dichtbij de broeikassen, zodat hij lopend naar
zijn beide banen kon.

Het was corlegstijd en alle jonge mensen werden geworven om te helpen vechten in
Europa! Fred, de cudste zoon, was nodig om op de kwekerij te helpen, omdat zijn
vader ziek was gewocrden. Zo hielpen de coms van Fred gedurende de dag en Fred
‘s-nachts op de kwekerij. De beide andere broers waren reeds opgercepen om bij de
luchtmacht in dienst te treden, omdat zij jong en cngehuwd waren en Canada meer
krachten nodig had om in de corlog ingezet te worden.



Canada had steeds meer jonge mensen nodig om naar de oorlog te sturen! De
regering begon ook gehuwde mannen en zij die bij het begin van de oorlog vrijgesteld
waren, te rekruteren. Fred was er daar één van! Hij had een zeer korte opleiding,
werd vervolgens in 1944 geplaatst in het Lincoln & Welland Regiment . Hij werd bij
de D compagnie van het Lincoln & Welland van Canada geplaatst, dat van Nova
Scotia naar Engeland werd verscheept. Hij was een korte tijd in opleiding bij de
tankdivisie in Engeland, maar dat was niet wat hij wilde. Hij wilde enkel zo spoedig
mogelijk ingezet worden. Er waren veel militairen voor vervanging nodig, omdat er
velen waren gesneuveld!

De vrienden die naast Fred vochten, vertelden zijn vrouw Yvonne, dat Fred bij
langdurige tochten dikwijls moest gaan zitten, om zijn schoen aan €én kant open te
snijden. Zijn enkel zwol sterk op na lange gevechtsdagen, maar dat weerhield hem
er nooit van om door te gaan.

Zijn eenheidsofficier werd aan het eind van de oorlog in Duitsland door een
sluipschutter, die plotseling te voorschijn kwam uit een kanaalduiker, gedood. Daarna
ging Fred, zijn eenheid leidend, een schuur binnen, waarin de sluipschutter zich op
zolder verborgen hield. De Sluipschutter hield de eenheid een tijd onder schot en
daarbij is Fred toen dodelijk getroffen. Ja op 23 april 1945 stierf hij als Held!

Een paar weken voordat Fred sneuvelde, kreeg hij te horen dat hij opnieuw vader
was geworden! Hij was hier zo gelukkige mee en verlangde er vreselijk naar om zijn
zoontje vast te houden als hij weer thuis zou komen!




