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Arthur's vader Frank Sinfield emigreerde in 1912 naar 

Ontario, Canada. Zijn moeder Florence Elisabeth Maivon 

arriveerde hetzelfde jaar op een ander schip in Canada. In 

hun nieuwe land werden ze een stel en trouwden in 1914 

in Cornwall, Ontario. Een jaar later meldde Frank zich bij 

de Canadian Expeditionary Force en werd in 1916 per 

troepentransportschip naar Europa gestuurd om te dienen 

in de strijd in de Eerste Wereldoorlog. Florence volgde hem 

naar Europa en het echtpaar vestigde zich na Franks 

terugkeer uit de oorlog in Londen. In 1921 reisden Frank en Florence 

opnieuw naar Ontario met hun 4-jarige dochter, 2-jarige zoon en baby 

Arthur, slechts zes maanden oud, om zich daar voorgoed te vestigen. Ze 

keerden terug om in Cornwall te gaan wonen.  De familie Sinfield werd 

nog uitgebreid met een dochter en een zoon. Zij waren lid van de United 

Church of England. 

Arthur ging tot zijn dertiende naar school in Cornwall. Hij sprak Engels en 

Frans. De eerste 6 jaar daarna heeft hij verschillende banen gehad. Vanaf 

1939 werkte hij in de papierfabriek van Howard Smith Paper Co, eveneens 

in Cornwall. Op 11 juni 1941 trouwde Arthur met Lorette Champagne uit 

Winsor, Ontario. Niet lang daarna op 17 oktober  meldde Arthur zich in 

Ottawa aan voor het leger. Bij de militaire keuring geeft hij  als sport 

zwemmen, ijshockey en lacrosse op. Zijn eerste militaire scholing krijgt hij 

in Cornwall, in januari 1942 verkast hij naar Camp Borden, Ontario, waar 

een bevordering tot Lance Corporal volgt. Vervolgens wordt Arthur op 2 

mei 1942 per boot naar het Verenigd Koninkrijk gezonden. Daar wordt zijn 

militaire training voortgezet  tot 26 oktober 1943, want dan gaat hij als 

onderdeel van het Royal Canadian Army Service Corps naar Italië. In Italië 

zijn de gevechten heftig, langzaam maar volhardend verdrijven de 

geallieerde troepen de Nazi-eenheden naar het Noorden. Begin ’45 heeft 

de geallieerde opmars in West-Europa dringend behoefte aan versterking. 

Veel manschappen worden vanuit Italië via Marseille naar West-Europa 

verplaatst, waaronder Arthur. Op 19 februari komt hij in Frankrijk aan en 

sluit zich vervolgens aan bij de strijd in het Rijnland offensief. Daarna 

volgt in april 1945 nog de opmars door Oost-Nederland en een stukje 

Noordwest-Duitsland. Na de overgave van de Nazi’s zijn de Canadese 

troepen nog een tijdje in ons land, wachtende op hun repatriëring naar 

huis in Canada. Op donderdag 24 mei 1945 rijdt Arthur met zijn Harley 

Davidson motor op de weg van Goor naar Delden. Hij moet remmen voor 

een militair voertuig dat af wil slaan. Door een technisch ongemak 

blokkeerde de ketting van zijn motor, hij komt daardoor ten val met 



ernstige verwondingen tot gevolg. Hij wordt zwaargewond naar het 

militair hospitaal in Almelo gebracht, maar overlijdt daar de zelfde dag 

nog aan zijn verwondingen. Arthur wordt tijdelijk in Almelo begraven en 

op 4 februari 1946 herbegraven op de Canadese Begraafplaats in Holten. 

Zijn medailles zijn: 1939-45 Star; Italy Star; France Germany Star; 

Defence Medal; War Medal; CVSM & Clasp. 

Zijn weduwe en moeder werden op resp. 28 juni 1945 en 6 juli 1945 

onderscheiden met The Memorial Bar. 

 


