Rifleman Stanley SKULMOSKI

12-G-04 Rifleman
| Stanley Skulmolkski, 20 jaar, van de
| Regina Rifles Regiment sneuvelde op 24
april 1945. Hij was de zoon van John en
Mary (geboren Weselowski) van N
= Cormorant, Manitoba.
Stanley kwam uit een grote familie, die
. veel leed doorstond. Twee broers

' * stierven in hun jeugd en twee zussen
stierven bij de geboorte. Ze hadden een zeer hard leven
in het noorden van Manitoba. Zijn vader had een winkel
daar. Zijn ouders wilden niet dat Stan weg ging om in
dienst te gaan, omdat hij te jong was. Zijn nicht Sharon
vertelde dat Stanley en de hem volgende soldaten
werden neergemaaid door de Duitsers, in de buurt van
de grens. Ze waren onervaren en erg jong.




Hij werd gedood tussen Drieborg (Groningen, Nederland)
en het kanaal aan de Nederlands-Duitse grens, waar het
uitmond in de Dollard. Stanley's bijnaam was "Tarzan”.
De Platoon Luitenant J.W. Keith beschrijft het volgende:"
We trokken naar een laag gebied, omringd door dijken.
Ik situeerde de mannen met geweren langs de dijk en
gaf bevel het 2" mortiergeschut in het midden te
plaatsen voor een mogelijke tegenaanval. Toen hoorde ik
iemand hard vloeken els toen zag ik dat een granaat in
de buurt van de boerderijen Rifleman Stanley ( Tarzan )
Skulmoski ( 20 ) uit Aalscholver MB verwondde. Tarzan
was een zeer rustige , korte maar gespierde (vandaar de
‘Tarzan' ) jongen en zeer geliefd bij iedereen. Hij leefde
nog een korte tijd nadat hij was geraakt en de jongens
die bij hem waren, hoorden hem zeggen: "Ik ben kapot "
. Alle jongens waren natuurlijk erg overstuur. "




