Slyzuk John 01GO08

Gesneuveld op zijn verjaardag

John Slyzuk behoorde tot de moedige mannen die op 11 april
1945 als eersten de IJssel bij Gorssel overstaken. Slyzuk
. maakte deel uit van het regiment met de welluidende naam
~ Princes Patricia’s Canadian Light Infantry, meestal kortweg
. aangeduid als PPCLI.
| Deblauwgeoogde blonde boerenzoon uit Ashville, Manitoba
. (Canada) was in 1943 in dienst gekomen. Nadat hij zijn

: militaire opleiding had gehad, kreeg hij een paar maanden
verlof om zijn vader Nykolas te helpen op de boerderij. John, geboren op 11 april
1915, wilde graag boer worden. Hij was de derde in een gezrn met vijf kinderen.
Vader Nykolas (die zich Nick noemde) was getrouwd met Paraska Negrycs. Paraska
noemde zich Pearl. Nykolas en Paraska waren van Qostenrijkse komaf en hadden
Oekraiense wortels. Hun zoon John kon in woord en geschrift uit de voeten in het
Oekraiens en het Engels.
In augustus1944 werd John verscheept naar Groot-Brittannié, en vandaar werd hij
overgebracht naar Italié, waar hij voor het eerst in corlogsomstandigheden
terechtkwam. In maart 1945 ging hij per boot van Itali& naar Frankrijk, om
vervolgens over land richting Nederland te worden verplaatst. Eind maart was hij in
Nederland.
Op 11 april 1945 moest John onder hevige Duitse tegenstand samen met zijn maten
het bruggehoofd slaan over de I1ssel. Het werd John fataal. Hij sneuvelde op de dag
dat hij 30 werd.
John werd eerst begraven langs de IJsseldijk in Wilp, vlakbij de plek waar nu museum
De Kribbe is gevestigd. Hij is later herbegraven op de Canadese begraafplaatsin
Halten. Hij ligt in plot 1, rij D, nummer 8. .
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