Pte John Robert Smith 04 B 04

Hij was de zoon van John Robert en Vicolet Smith; echtgenoot van Florence Smith, uit
Grantham, Lincolnshire, Engeland

John nam eerst dienst bij the Durham Light Infantry in 1941.
Hij ging vrijwillig bij de parachutisten in 1943 en volgde een opleiding in juli 1943 bij
the R.A.F. in Ringway. Vervolgens werd hij bij het 2® Parachutisten bataljon geplaatst.

In september 1944 zat John Robert in het 3e peloton onder commando van luitenant
kolonel A. J. McDermont. Op zondag 17 september 1944 vertrok hij van het Salthy
vliegveld in een U.5.A.A. F-Dakota vliegtuig om afgeworpen te worden in Drop Zone
*X"in Holland als onderdeel van de operatie Market-Garden.

Toen zij de dropzone naderden was er een probleem met de uitrusting van John. Zijn
sectiecommandant Sgt R. Dennis verklaarde later: "Smith raakte verward in de
koorden van zijn parachute en zijn geweer en had daardoor moeite om de
vliegtuigdeur op tijd te bereiken en veroorzaakte daardoor een behoorlijke vertraging
met gevolg dat hij later sprong dan was gepland. Ik vroeg de piloot om nog een keer
een draai te maken wat hij deed maar ik heb Pte Smith daarna daarna nooit meer
teruggezien”.

Pte John Robert Smith werd door de Duitsers krijgsgevangen genomen en vervaolgens
naar het kasteel in Ruurlo gebracht. Daar zat de 55 van de Frundsberg Divisie. Hij
stierf vermoedelijk op 18 september 1944 aan zijn verwondingen oud 22 jr. en werd
tijdelijk begraven naast het koetshuis van het kasteel tezamen later met twee
Engelse en een Canadese militair Hij werd in 1946 herbergraven in Holten |

Castle Ruurlo



