Rifleman Melvin Charles SMITH 07-F-09

Rifleman Melvin C. Smith uit McCreary van de Queen's
Own Rifles of Canada sneuvelde op 4 mei 1945 in de
leeftijd van 23 jaar.

Hij bezocht een oudere broerin Trial, BC, toen hij zich
aanmeldde bij het leger. Hij was de zoon van Raymond
en Ada Smith en liet zijn vrouw Irene Smith en hun
dochter Edwinana.

Zijn broer schrijft op 9 november 2001 :

Melvin is opgegroeid op een boerderij met 10 broers en zussen en ging
naar school in het Royal Oak District. Hij was een jager, stroper en genoot
van basketbal en het luisteren naar boksen op de radio. Twee jaar voor
zijn dood , gaf hij zijn zus een brief om die aan zijn moeder te geven
“indien de omstandigheden daar naar waren : "

"Lieve mama en iedereen. Gewoon een paar regels om u te laten weten
dat alles in orde is. Het gaat goed met mij en ik hoop van u allemaal
hetzelfde. Nou mama, hier is wat mijn gedachten zijn en hoe ik denk over
de strijd voor Canada en ook van thuis. Laat iedere Canadees vechten tot
de laatste druppel bloed in zijn lichaam. Laat hem de gouden velden en de
drukke straten schoon en fris houden en faat de lucht die hij ademt vrij
van de stank van het nazisme zijn. Ik heb geen angst om te sterven. Geef
deze boodschap door aan mijn vrienden en de mensen van Canada, als dit
mogelijk is. Ik wil u bedanken mama en papa, voor het feit dat ik een heel
gelukkig leven heb gehad en dat u mij de kans heeft gegeven van het
leven een succes te maken . Ik heb geen spijt om te sterven voor mijn
land; Het is een groots land - elke man die zich een Canadees kan
noemen zou trots moeten zijn te sterven in de strijd voor de vrijheid, die,
ik ben er zeker van dat het in Canada altijd zo zal zijn. Ik ben er zeker
van dat onze troepen - de gelukkigen - een overwinningsmars door de
straten van Berlijn houden. Ik ben trots op mijn land en trots op die
dappere jongens van The Tank Corps met wie ik de eer had om samen te
strijden. Ik neem nu afscheid en God zegene u allen. In liefde,

Uw zoon Mel .”

Smith Esker , ten oosten van Nichol Lake werd naar hem vernoemd in
1989.




