
 

 

Mendelsohn, Harry,  soldaat          Plot II, rij G, graf 4.  

           

Geboren 17-9-1920 Toronto, Canada     

De ouders van Harry waren Joodse emigranten uit 

Rusland. Zijn vader Noah (1870) en moeder 

Fanny (1880) waren daar op 1 mei 1900 

getrouwd. (Wanneer zijn ouders naar Canada 

kwamen is niet bekend. Wel is uit de geschiedenis 

bekend dat in Rusland in de periode 1903-1906 

een serie grootschalige pogroms plaatsvonden 

waarbij duizenden Joden omkwamen. Vele anderen vluchten en 

vonden via westerse havens hun toevlucht in de Nieuwe wereld 

en met name ook in Canada. Dit Joodse verleden was in het 

leger belangrijk en emotioneel voor Harry.) 

Harry werd op 17 september 1920 geboren als laatste van het 

gezin. Hij had 2 oudere broers (Ben en Sam) en 2 oudere 

zussen (Ethyl en Rose). Hij trouwde op 23 mei 1943 met Fay 

Hacker. Hij ging bij haar inwonen op, 11 Glen Baillie Place, 

Toronto Ontario.  

Toen Harry de school verliet was hij 16 jaar oud. Hij had daarna 

vele kortdurende baantjes, zoals pakketbezorger, werk in 

fabrieken, werk in kledingmagazijn o.a. als kleding perser. Hij 

sprak, las en schreef Engels en Hebreeuws.                                                                                                      

Toen hij zich op 28 mei 1941 (voor het avontuur) bij het leger 

meldde (hij hield eigenlijk niet van het leger) woonde hij bij zijn 

ouders op 37, Kensington Avenue, Toronto, York, Ontario in 

Canada. Ondanks het feit dat hij slechte ogen had en pas sinds 

enkele weken een bril droeg, werd hij toch aangenomen. Hij 

kwam terecht in Camp Borden in Ontario en werd, vanwege zijn 

ogen, alleen opgeleid voor algemene taken binnen het leger. 

Op 6 juni 1941 werd hij aangenomen als chauffeur bij het 2e 



Canadese leger. Gedragsmatig was er wel wat op hem aan te 

merken, want hij kreeg regelmatig straffen voor ongeoorloofd 

afwezig, onverantwoordelijk gedrag en voor brutaal 

commentaar op de leiding. Hij hield erg van lezen, speelde 

ijshockey als het kon, maar miste de echte ontspanning in het 

leger.  In januari en maart 1943 verbleef hij kort in het 

ziekenhuis in Ontario, in verband met hoofdpijnen door zijn 

slechte ogen. Op 19 april 1943 werd hij toegevoegd aan het 

Charley Park Militair Hospital RCAMC in Hamilton. Hij kreeg 

daar verlof voor de Pesachviering op 21 april 1943, wat 

aangeeft dat zijn Joodse geloof belangrijk voor hem was. Op 26 

april 1943 werd hij overgeplaatst naar het 13e Canadian 

General Hospital in Pieton, (13 CHG).  

Op 21 juli 1943 is hij naar Engeland vertrokken, waar hij op 28 

juli aankwam. Harry wilde echter graag terug naar Canada om 

zich bij zijn vrouw Fay te vestigen.  

Op 17 december 1944 ging hij over naar 1 CITR. Op 17 februari 

1945 werd hij naar Noordwest-Europa gestuurd als infanterist 

bij het Royal Regiment of Canada. Op 4 april 1945 sneuvelde 

hij in de buurt van Almen en werd tijdelijk begraven bij de 

Bakkerssteeg aldaar. Hij is dan 24 jaar oud en laat een weduwe 

van 21 jaar achter.  

Op 5 oktober 1946 kreeg hij postuum 3 onderscheidingen; 

Canadian Voluntier Service, War Medal en Defence Medal.  

Zijn herbegrafenis op de Canadese 

begraafplaats in Holten vond plaats op 28 

januari 1946.  

 


