Pte Wilfred Walter Stacey 08-C-07

Wilfred werd geboren op 18 mei 1923. Zijn ouders waren
Walter en Venah Stacey en hij had een drie jaar oudere
zus Elsie, een vier jaar jongere broer Ross .Zijn
geboorteplaats was Brentwood in de buurtschap Sunnidale
(nu Clearview ON geheten) Hij ging daar naar een
eenklassige school.

Net voordat hij dienst nam werkte hij op de boerderij van
de familie Norm Macwell. Hij ging in dienst op 3
november 1943 en werd in actieve dienst opgeroepen op
10 november 1943 vanuit de Barrie kazerne. Hij kreeg
zijn opleiding eerst bij Orillia, Camp Borden Ontario en
vervolgens bij Debert Nova Scotia. Wilfred ging overzee
naar England in juni 1944. Hij was een erg vriendelijke,
zachtaardige man. Hij was altijd bereid andere mensen te
helpen. Hij maakte zich niet gauw druk om iets.

Wilfred ging naar de kerk met zijn zuster, broer en vader. Hij maakte deel uit van de
jongerengroep van de kerk. Hij genoot in de winter van schaatsen met zijn vrienden.
Zij schaatsen dan op de vijvers rondom de boerderijen. Hij hield ook van vissen. Er
was een kreek vlakbij de familie boerderij waar hij viste. Wilfred ging naar alle square
dance avonden. Familie en vrienden dansten thuis. Elke week in een ander huis. Jack
Lockhart gaf telkens het ritme aan, op een avond leerde hij Wilfred hoe hij het
ritme kon aangeven en die vond dat prachtig. Vanaf dat moment deed hij het
meestal. Hij had niet echt een vaste vriendin maar Wilfred had wel een meisje
waarmee hij bevriend was sinds zijn schooltijd, Jean Lockhart. Zij schreven elkaar
gedurende een korte tijd nadat hij van huis vertokken wasom naar de oorlog te
gaan. Wilfred had een auto voordat hij naar de oorlog ging en gaf deze in bewaring
aan zijn broer Ross, en die heeft dat ook nog jaren gedaan.

Wilfred was een soldaat van the Algonquin Regiment en sneuvelde op 18 april 1945
bij Friesoythe Duitsland.




