Trooper George Edward Wallace 12-F-9

George (Ted) wasde zoon van William John Arthur en Ellen Elizabeth Alice Wallace, uit Barrie
Ontario. Hij had twee broers: Jack en de jongste Douglas.

Toen hij dienst nam trainde Ted in Camp Borden en later werd hij daar als luitenant
aangesteld en diende daar een jaar. In augustus 1944 ging hij terug naar de rang van
tanksoldaat om overzees te kunnen gaan. Ted ging overzee in oktober 1944 en was
gedurende 5 maanden in Engeland. Hij ging naar Holland tezamen met zijn twee
buddy’s, die ook in Barrie op school hadden gezeten.

George zat in zijn tank op 13 april 1945. Deze tank stond aan de achterkant van een
kleine boerderij aan de rand van Apeldoorn. Deze behoorde tot Johannes van der
Zande en zijn vrouw Willhelmina van der Zande -Groenink. Zij zijn mijn grootouders.
Hendrik had een broer, die 200 meter verderop langs de weg woonde en achter zijn
huis stond een Duitse tank. Beide tanks gingen het gevecht aan en de Canadese tank
werd geraakt. De 4 soldaten, die in de tank zaten kwamen eruit en een van hen,
George was ernstig gewond. Zijn dienstmaten droegen hem naar de kleine boerderij
en lieten hem daar achter bij mijn grootmoeder. Zij probeerde hem zo goed en kwaad
te helpen. Maar zoals men weet waren de voorzieningen in die tijd niet optimaal. Mijn
grootmoeder vertelde vaak het verhaal dat deze jongen zo ver van huis om zijn
moeder riep... Het maakte een grote indruk op haar want zij was zelf moeder van 4
kinderen.

Dit is het korte verhaal, verteld door mijn grootmoeder. Later ontdekte ik dat George
Wallace werd verpleegd in een geimproviseerd hospitaal bij de Joseph stichting een
paar kilometer verderop. Na en paar ingrijpende operaties stierf hij twee dagen later
aan zijn verwondingen.

Voor mijn familie en mijzelf zou het speciaal zijn om de overgebleven familie te laten
weten dat hij aan hun dacht gedurende zijn laatste paar dagen.

George sneuvelde op 13 april 1945 op de leeftijd van 22 jr. bij Apeldoorn en werd eerst tijdelijk
begraven bij de Joseph stichting aldaar en daarna in Gorssel.
Written by Hans van der Zande
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