Rifleman Francis William
WELBURN 03-F-15

Francis William Welburn werd geboren op
een boerderijin Rokeby, Saskatchewan,
dicht bij Yorkton. Hij was de zoon van
Charles en Winnifred Welburn.

Hij verhuisde in 1937 met zijn familie
naar Camperville-Winnipegosis. Francis Welburn diende
bij The Winnipeg Rifles en sneuvelde op 20 april 1945,
20 jaar oud.

Zijn jongste zuster herinnert zich op 23 juni 1997:

Hoewel het al vele jaren geleden is dat hij sneuvelde,
ben ik nog steeds bedroefd. Ik was destijds veertien jaar
oud en ik herinner me nog levendig het moment dat we
het droevige nieuws ontvingen. Hij was zo vol levens-
verwachtingen in al zijn brieven, ondanks de slechte
tijden van oorlog. Hij werd in februari 1945 gewond,
genas, keerde terug bij zijn regiment en werd in een
gevecht gedood. Hij was altijd zo optimistisch over het
naar huis komen in zijn brieven. Hij had een vriendin en
schreef altijd vol liefde over haar in zijn brieven. Haar
naam was Margaret uit Gull Lake, Saskatchewan. Zij
verloor ook haar broer, net voordat Francis sneuvelde.
Het was dus een zware tijd voor haar.

Tijdens de opmarsin het voorjaar 1945 van de Royal
Winnipeg Rifles in Noord-West Europa was er een hechte
vriendschap ontstaan tussen Francis William Welburn en
Digby Smith. Als echte vrienden waren zij onaf-



schMdelijk. Tijdens een zwaar gevechtin Nrd-Duitsland
werden beiden zwaar gewond. Francis Welburn viel in de
armen van de evenzeer getroffen Smith en stierf.

Wilby Smith werd zwaar gewond afgevoerd en herstelde
en keerde terug naar Canada. Maar hij kon zijn vriend
niet vergeten. Toen Wilby Smith in 1982 overleed, was
zijn laatste wens om te begraven te worden bij zijn
vriend Francis Welburn. Bij hoge uitzondering werd dit
toegestaan en op 4 december 1982 werd met eerbetoon
de as van Digby Smith bijgezet in het graf van zijn
vriend Joseph William Welburn.

Welburn Lake, ten westen van Nejanilini Lake is in 1975
naar hem vernoemd.




