Lance Bombardier Edwin ZEER
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L.Bdr Edwin Zeer had verschillende redenen om gelukkig
te zijn op 20 april 1945. Het was een mooie lentedag in
Duitsland. De oorlog in Europa was in zijn laatste

dagen en het was zijn 25ste verjaardag. Maar het was
ook de dag dat de boerenjongen uit Alberta overleed.
"Toen Eddie een jongen was, zei hij altijd al, dat hij de
weide wereld wilde zien ', zegt zijn jongere broer Ike, " en
hijdeed een goede stap in die richting, want hij was
gedurende de tweede wereldoorlog vijfjaar in het

buitenland . "

Eddie Zeer werd geboren op de succesvolle schapen- en runderen
familieboerderij gevestigd bij de kleine gemeenschap van Wardlow in de buurt
van Brooks, Alberta. "Hijwas vijf jaar ouder dan ik, maar we hadden nauw
contact", zei Ike: "we gingen samen skién en rijden en we werkten samen en
rustten samen uit." Hun vader, Mohammed Zeer, was in de eerste jaren van de
twintigste eeuw geémigreerd uit de VS naar Canada. Hoewel hij een toegewijd
Moslim was, die oorspronkelijk uit het gebied kwam, wat nu Syrié heet, was ,zijn
vrouw een Anglicaanse en de kinderen zijn in haar kerk opgevoed.

Mohammed werd gedood bij een ongeval in 1935, waardoor Edwin, als oudste,
met zijn moeder op de ranch moest werken. Hij was niet verplicht om in het
leger te gaan, maar in het najaar van 1939 meldde hij zich bij het

6e Field Regiment, Royal Canadian Artillery en binnen het jaar was hij
gestationeerd in Engeland, om nooit Canada of zijn vriendin meer terug te zien .

In de tijd dat Zeer in Frankrijk was, stapte hij in 1944 over naar het 5e. Field
Regiment. Vechtend met de 25- ponder —kanonnen, nam hij deel aan de strijd bij
de verdediging van Caen en omgeving.

Zeers 6e field regiment heeft deelgenomen aan de bevrijding van Frankrijk en
Nederland.



Op de ochtend van de dag dat hij 25 werd, nam Zeer deel aan de opmars naar
Bremen. Hij kreeg een jeep toegewezen om als een verkenningsmissie op pad te
gaan. De jeep lbed op een landmijn en de beide inzittenden werden gedood.

Een van hen was Edwin Zeer.

Zijn maatje Keith William Mountford werd ook herbegraven in Holten naast
hem: Plot 4 - rij G - graf 15.




